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Mİ BİR ZİYARET YAPTI. 


YURUYUŞ: Başbakan Bülent Ececit" 
in Bulgaristan" a yaptığı resmi ziyaretin sonunda bir ekonomik işbirliği belgesi- nin imzalandığı açıklandı. Bu belgenin çerçevesi ve uygulanma şansı konusunda basında birbiriyle çelişkili haberler çıktı. Sizin bu konudaki izlenim ve düşünceleriniz nedir? 


ÖZMENEK: İki dost ve komşu ülke arasında imzalanan bu belgenin sonuç aşamamna kadarki evreleri gözden geçirmeden bu soruya kestirmeden bir yanıt vermek sanırım imzalanan belgenin gerçekçi yapısına gölge düşürür. İmzalanan belge "Yönelimler Belgesi" adını taşıyor. Bence bu ad, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacının, salt "iyiniyet" gibi soyut bir çerçeveye oturtulmasından çok, gerçekçi ve ciddi bir uygulanma şansma ulaştırılmasına duyulan arzuyu ifade ediyor. 

Bir benzetme yapmak gerekirse Türkiye ve Bulgaristan belli bir takvime bağlı olarak eşgüdümlü bir çabayla nadastaki tarlayı gözden geçirecekler, otunu, taşmı temizleyecekler sürecekler ve ekime hazır hale getirecekler. İşte belgenin özelliği de buradan ileri geliyor. Belli bir takvim aralığı içinde karşılıklı çabalar, işbirliğinin daha da geliştirilmesi yönündeki geleceğini belirleyecek. 


YURUYUŞ: Bir takvimden söz ettiniz bunu açıklar mısınız? 


ÖZMENEK: Resmi açıklamalara göre bu belgenin yaşama geçirilmesi halinde iki ülke arasındaki yıllık ticaret hacmi 
65 milyon dolardan 200-300 milyon dolara çıkacak. İlk önce bunu belirttikten sonra takvime gelelim. 

Belge, somut sonuçlara açılacak yönelimleri 1978 yılı sonu ile kucaklıyor. 
Şöyle: 

Örneğin, iki ülke Tunca nehri üzerinde ortaklaşa baraj yapacak.Bunun koşulu var: Barajın teknik fizibilite çalışmaları en geç 1978 sonuna dek tamamlanmiş olacak. Belgede bu hususun altı çizilmiş. 

Ayrıca iki ülke, elektrik enerjisi alış verişi konusunda yürürlükteki sözleşmenin devamında görüş birliği içindeler. Bu kadarla kalmıyor. Mevcut ener- 


Sahibi: Yürüyüş Yayıncılık Ltd, Şti. adı- 


na Nihat SARGIN 

meni: Zek KILIÇ © 
Metin ÇULHAOĞ 
Bülent ARTAMLI © Yönetim: Konur 
Sok. 15/8 Kızılay - ANKARA Tel: 
17 45 81 © İstanbul Bürosu: Piyerloti 
Cad. 21/1, Çemberiltaş - İSTANBUL, 
Tel: 26 35 67 © Abone Koşulları: Yıllık 200, 6 aylık 100, TL. Avrupa, 6 Aylık: 
250 TL., Yıllık: 500 TL., Amerika: 6 
Aylık 325 TL.. Мк: 650 TL., Avust-Japonya: 6 Aylık: 400 T4., Yil- 


ик: 800 TL. © Posta Çeki: YURUYOŞ Dergisi 100234 © İlan Koşulları: Arka Kapak (Renk!) 15.000. TL.. Arka Kapak (Siyah beyaz): 12.000 TL., i 

larda sütun santimi: 40. TL, ları W 50 Indirimiidir. © В 


enel Yayın Yönet- 
1 İşteri Müdürü: 
Teknik Sekreter: 


ошу 
News Web-Ofset 1 #sisleri © Kapak: Uğur OKMAN 

а. 


——=———————=ш шшен 4 


| 
| 
| 
| 
| 


BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT 3-6 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA, BUL-GARİSTAN HALK CUMHURİYETİ DEVLET KONSEYİ BAŞKANI TO-DOR JİVKOV'UN RESMİ KONUĞU OLARAK BU KOMŞU ÜLKEYE RES- 


TÜRKİYE İLE BULGARİSTAN ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEYİ ÖNGÖREN BİR BELGENİN İMZALANMASIYLA SONUÇLANAN BU RESMİ ZİYARETİ THA AJANSI ADINA İZLEYEN GAZETECİ VARLIK ÖZMENEK YÜRÜYÜŞ MUHABİ-RİNİN SORULARINI YANITLADI. 


DOSTLUK, BARIŞ 0 
VE KARDEŞLİK içiN ЧЧ Л 


ji nakil hattının teknik kapasitesinin en üst düzeyde kullarulmam ve bu kapasitenin geliştirilmesi yönünde de görüş birliğine varıldı. Tüm bu çalışmalar bir programa bağlanacak. Ne zamana kadar? En geç 1978 yılı sonuna kadar... 

Örneklere devam edelim: 

Ulaştırma ve telekomünikasyon alanlarında iki ülke karşılıklı olanaklannı koordine edecekler. Bukonu ne zamana kadar belli bir protokola bağlanacak? 
En geç 1978 yılı sonuna kadar... 

Türkiye'nin ark ocaklan ve dökümhanelerinde büyük bir potansiyel var. Bu kapasite, Bulga: n'ın vereceği siparişlerle değerlendirilecek. Bu konudaki siparişler ne zamana kadar verilecek? 
1978 yılı sonuna kadar. 

Burgaz-Rezerva-İğneada-İstanbul arasmda bir sahil yolu inşa edilmesi kararlaştırıldı. Bu konudaki anlaşma ne zamana kadar imzalanacak? 1978 yılı sonuna kadar... 

Demiryolculuğun ve transit nakliyatm geliştirilmesi, tarife ve diğer kurların saptanması, kara nakliyetçılığınm geliştirilmesi bir sonuca bağlanacak. Ne zamana kadar? 1 Ağustos 1978'e kadar... 

Son bir örnek daha vereyim: Türkiye' deki ayçiçeği tohumunun İyileştirilmesi ve margarin üretimine dönük çalışmaların gerçekleştirilmesi kabul edildi. Bu konudaki proje çalışmaları ne zamana 
kadar sonuçlandırılacak? En geç 1978 
yılı sonuna kadar... 


YURUYUŞ: Yaniyönelimlertakvime bağlandı. 


ÖZMENEK: Evet, Resmi açıklamalardan çıkan sonuç bu. İş içinde karşılıklı çabalar gösterilerek, somut ve kalıcı İşbirliği ürünlerine ulaşmak mümkün olacak. Ben bu bakımdan imzalanan belgeyi, ciddi ve gerçekçi olarak niteliyorum. Bunun yanısıra Türkiye hükümet yetkililerinin konuya son derece ciddi eğildikleri gözleniyordu. Başbakan Bülent Ecevit başta olmak üzere resmi heyete, Bulgaristan'da gösterilen sevgi gösterileri ve konukseverlik son derece içten ve parlaktı. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkanı Todor divkov başta olmak üzere, görüşmelerin sürdürüldüğü Varna kentinde resmi görevlileri, gazeteci meslektaşlarmuzın ve kardeş Bulgarıstan halkmın her fırsatta örneklediği dostluk duyguları, içten sevgi gösterileri unutulmaz sıcaklıktaydı. 

Üç gün boyunca Bulgaristan'da en çok duyduğumuz sözcükler şunlar oldu: Dostluk-barış-kardeşlik... 

Bunlar ilk bakıldığında çok klasik sözcükler gibi gelebilir. Оува tüm izlenim ve gözlemlerim şu sonucu yarattı bende: Bulgaristan halkı, maddi üretim ve zenginliğinin bugünkü coşkun aşamasında, dostluk, barış ve kardeşliği, yaşamının ve geleceğinin capcanlı bir sevdası haline getirmiş. Varna kentinin merkezindeki yerel yönetim binasının böğründe şu yazıyı okuduk: 

''- 1978 programını gerçekleştire-Ит..." 

Ve Stara Zagora adlı bir kente gitti-Bimizde Elektronik fabrikamnın önünde biriken ilkokul çocukları Başbakan Bülent Ecevit'i, sıcacık soluklarıyla ve şöy- 


e ikin nün iznkinnlannnzz РЕН АШЫШ 


le seslenerek karşılı 

“- Dostluk ve Баги 

Bu iki haykırışı yanyana getirdiğimizde Bulgaristan'm toplumsal yaşam boyutlarmı kavramak mümkün. Bunu 
Todor divkov'un kızı, Bulgar Komüniat Partisi Merkez Komite üyesi, Bakanlar Kurulu Bürosu üyesi ve milletvekili olan Ludmila Todorova Јіукоуа şöyle dile getiriyor: 

©. Gelişmiş sosyalizm, emek kavramnn içeriğini zenginleştirme koşulları yaratmaktadır. Bireyde yaratıcı, yapıcı özün uyanma&, insana. sürekli tinsel gelişme ve yetkinleşme fırsatı vermektedir. İnsan emekte kendiöz! gerçekleştirmekte ve geliştirmekte, hayatının anlamını saptamaktadır..." 

Bana sorarsanız, Bulgaristan halkı hayatının anlamını saptamış. Bunun i olacak ki, dostluk, barış ve kardeşlik duygusu, hava kadar solunan ve tadına doyulm. bir coşku olup çikmiş Bulgaristan'da... 


YURUYUŞ: Bulgaristan'ın ekonomik, toplumsal ve kültürel yaşamına ilişkin kwaca bazı bilgiler verebilir misiniz? 


ÖZMENEK: Üç günlük gezimiz boyunca edinebildiğim bazı bilgileri mümkün olduğunca rakkamaal çerçevelerde özetle vermeğe çalışayım. 

Bulgaristan'ı nüfusu 9 mliyon dolaylarında. 1975 rakkamlarına göre çalışan nüfusun yüzde 33,2'si sanayide, yüzde 28.4'ü tarımda, yüzde 8'i inşaat, 
6,5'i de ulaştırma sektöründe çalışıyor. 
Çalışan nüfusun geri kalan kısmı da, Ticaret, maddi-teknik donatım, maddi üretimin diğer kolları, konut ve kamu hizmetleri, eğitim, kültür, sanat, sağlık, sosyal sigortalsr ve beden eğitimi, maliye, kredi, sigortacılık ve yönetim dallarında çalışıyor. 

Ulusal gelirin sektörler arasındaki dagılımı da 1975 yılı itibariyle şöyle: Sanayi: yüzde 51,3, Tarım: yüzde 21,4 İnşaat: yüzde 8,8, Ulaştırma: yüzde 7,2 Diğer: yüzde 11,3. 

Bu konuda ilginç bir rakkam daha var. 1975 yılmdaki sanayi üretimi, savaş öncesi düzeyin 55 katı. Diğer bir а! 
tımla, Bulgaristan sanayi 1939 yılı üretimini bugün beş günden az bir sürede sağlıyor. 

Bulgaristan'm turizm yönündeki başarıları da parlak. 9 milyonluk Bulgaristan yılda 4,5 milyona yakın turist konuk ediyor. 

Kültür kurumlarının durumuna da bir göz atalım: Ülkede 1976 yıl itibariyle 114 milyon 645 bin'i aşkın seyircisiyle 3579 sinema , 6 milyon 80 bin seyirciyle 52 dram ve kukla tiyatrosu var. 
Çeşitli konserleriizleyenlerinsayısıp milyon 68 bin. 3 milyon 438 bin okuruyla 
10 bin 407 kütüphane, 15 milyon 495 
bin kişinin ziyaret ettiği 204 müze ve resim galerisi bulunuyor. 


YURUYUŞ: Sizin kısa süreli Bulgaristan izlenimleriniz, geziye katılan diğer gazetecilerce de paylaşıldı mı? 


ÖZMENEK: Kimsenin adma izlenim kestirimi yapmak istemem. Mesleğimi 


severim ve mealektaşlarıma saygı duyarım. Her meslek dalında olduğu gibi gazetecilikte de ön yargılı olmak ve sonuçlara ön yargılarla varmak, kişinin kendisine olduğu kadar sesini ileteceği okuyucu kitlelere de saygısızlık demektir. Geziyi izleyen gazeteciler içinde bir tanesi, bu saygısızlığı sabibi bulunduğu derginin sayfalarına bulaştırdığı için söylüyorum bunu. 

"Yank: lı bir derginin sahipliğini yapan ettiğim bu kişi, Bulgaristan izlenimlerini yazarken özenle şöyle diyor: 


- Ecevit ve divkov çalınan milli marşları dinler ve kuvvetli rüzgarian sallanınamaya çalışırken, Bulgar güvenlik mensuplarıyla Türk fotoğrafçılar arasında tekmeleşmeler olacak, daha sonra bir Bulgar tercüman kendisine şikayette bulunan Türk gazetecilere (kusura bakmayın, herhalde bizim polisler, sizi bizim gazeteciler sandılar) diyecekti..." 


Anti-komünizm için ne paha biçilmez malzeme!.. Ara-tara, bul. 

Buradan şu sonuç çıkartılacak: Demek ki, Bulgar polisi kendi gazetecileri- ni devamlı tekmeliyor!.. 


Bu gazeteci Türkiye'de alışılanın dışmda, dünyanın hiçbir yerinde devlet ve hükümet yetkililerinin burnunun dibine adeta bademciklerinin fotoğraflarını çekmek için muhabir yanaştırılmadığını bilir bilmesine. 

Türkiye'deki özgün uygulamadan habersiz Bulgar güvenlik görevlileri de, Varna havaalanında protokolun işleyişi yönünden bir hayli güçlükle karşılaştılar. Bu arada itişip kakışmalar da oldu. 
Ancak daha sonra ortalık yatıştıktan ye gazeteciler otobüse, bindikten sonra Bulgar meslektaşların yaptığı espriyi, anü-komünizm çamuruna bulamanın, bırakın gazetecilikle, insana yetecek kadar zekayla si olup olmadığını sizin takdirinize bırakıyorum. 


Eu dergi sahibi, Bulgaristan'daki meslektaşlarına da hiç güvenmediğini şöyle yazdı: 

“- Komünist ülkelerde gazelecilere devlet memuru gözüyle bakıldığından, Ecevit ile giden bamn mensupları, olaym sadece Türk heyetiyle ilgili yönünü izleyebiliyorlar..." 

Ve bu "gazeteci"! ne yaptı biliyor musunuz? Varna kenti dışmdaki gezilere katılmadı. Ve herhalde bu gerekçeyle Varna'lı gazetecilerin ve radyo-televizуоп programcılarının Türkiye'den gelen gazeteciler onuruna verdikleri tanışma ve sohbet yemeğine gelmedi. Oteline çekildi mesleğini çok seven ve fakat malulen emekliye sevkedilmiş bir Amerikan deniz binbaşı gibi küskün, hüzünlü üç gün çile doldurdu!.. 

Türkiye'ye döndü ve hiç bir soruşturma, araştırma, danışma gereksinimi ve saygısı duymadığı bir konuda "Bulgaristan'da Gazetecilik" başlıklı bir yazı yazdı. 

İşte "Türkiye'de gazetecilik" deme: 
ğe dilim varmıyor. Hele hele, Türkiye halkına Bulgaristan halkının selamını, dostluk, barış ve kardeşlik duygularını iletmek varken... 


НКЕ СН ЫЛ TANI PA Ur лд o 


DEMOKRATLIĞIN ÖZÜ 


METİN ÇULHAOĞLU 


Türkiye'de yıllar önce bir tez gelişti. "Önce demokrasi, sonra ѕоѕуа:- lizm"' dendi. Bu tez, en kapsamlı ve en cazip ifadesini 1961-71 döneminde buldu. Ama tezin kaynağını bu dönemde bulmak mümkün değil. Kaynak, çok daha eskilere, çok daha eski bir "geleneğe" dayanıyor. Tez, en klasik, en bilinen biçimi ile şöyle: "Önce demokrasi gelecek, yasalar değişecek, bazı pürüzler ortadan kalkacak. Ondan sonra sosyalist örgütlenme ve sosyalist mücadele başlayacak." 

Sosyalist hareket, 1961-71 döneminde bu teze karşı mücadele etti. Türkiye'de, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin birlikteliğini savundu. İki mücadelenin., aynı madalyonun iki yüzü olduğu gerçeğini ileri sürdü. Bir paranın iki yüzünde ayrı karakterlerin bulunması, paranın bütünlüğünü bozmuyor. 
Aynı şekilde demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin ideolojik ve pratik planda farklı yönlere sahip bulunması, aradaki bütünlüğü bozmuyor. Günümüzde, demokrasinin doğal ve zorunlu sonucu, sosyalizm oluyor. Sosyalist hareket bunu savundu. Bugün de savunuyor. 

Ancak tartışma, 1961-1971 döneminde başlamadığı gibi, bu dönemde kapanmış da değil. Biçim ve üslup farklı olabilir. Ama öz aynı. Özü aynı olan tartışma, 1971 öncesinde olduğu gibi, bugün de sürüyor. Üstelik bu nitelikteki bir tartışmaya, sosyalist hareketteki kısa ömürlü tartışmalardan biri olarak da bakmamak gerekiyor. Tartışma daha sürecek. Türkiye'nin koşulları, tartışma- nın daha da sürmesi için gerekli ortamı hazırlıyor. 

Önce nesnel koşullar. Türkiye'nin son 18 yılı, Türkiye'de demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin bileşik kaplardaki su görünümünde olduğunu ortaya koydu. Kaplardan hirina-ı.: . düzeyin yükselmesi için mutlaka ötekinin de yükselmesi gerekiyor. Aynı şekilde, kaplardan birinin su düzeyinin düşmesi, otomatikman öteki kaptaki düzeyi de düşürüyor. Etkileşim karşılıklı. Her zaman iki yönlü. Demokrasi mücadelesi yükselmeden sosyalizm mücadelesinin yükselemeyeceği gibi, sosyalist hareket ve örgütlenme yığınları silkelemeden, demokrasi mücadelesi de yükselemiyor. 1961 sonrası gelişmeler bunun kanıtı oldu. Yine iki yönden. 1961 sonrası demokratik gelişme bir yandan sosyalist hareketi canlandırırken, öte yandan sosyalist örgütlenme ve propagandada- ki silkiniş de demokratik mücadelenin düzeyini yükseltti, kapsamını genişletti. 

Neden böyle? Bunu anlamak için, demokrasi mücadelesi ve demokratikleşme sözkonusu olduğunda ilk akla gelen bazı dar kalıplardan kurtulmak gerek. Örneğin, demokrasi mücadelesinin ve demokratikleşmenin hedeflerini kimi yasalardaki değişikliklerle sınırlamak ve bundan sonra herşeyin kendiliginden "gelişeceğini" sanmak, yanılgıların en büyüğü. Yasal değişiklikler ve düzenlemeler, işin yalnızca dışa yansıyan biçimini oluşturuyor. Demokratikleşmenin özü bu değil. Bunun için sosyalist hareket yalnızca "yasaların demokratikleşmesinden" söz etmiyor. Bunu da kapsayacak biçimde "toplum yapısının ve yaşamının demokratikleştirilmesinden" söz ediyor. Demokrasi mücadelesinin özü de burada yatıyor. 

Şu nedenle: Yığınların kendiliğinden ya da örgütlü yaratıcılığı olmadan, sosyalist hareket, daha yukarılara tırmanacak basamak bulamaz. Yığınların kendiliğinden ya da örgütlü yaratıcılığı, kendini çok çeşitli alanlarda gösterebilir. Birkaç köyde üretimin kooperatifler biçiminde örgütlenebilmesinden, fabrikalarda üretim faaliyetinin yönlendirilmesine ilişkin örgütlenme biçimlerine; devlet dairelerinde memurların iş çıkarımında söz sahibi olabileceği örgütlenme biçimlerinde, çeşitli nitelikteki mahalli ya da bölgesel örgütlenmelere kadar. Demokratikleşmenin özü bu. Bu süreçte ne kadar ileri adımlar atıfırsa, sorunların kökenine, gerçek çözüm yollarına o ölçüde yaklaşılabilir. Yıgınların, sorunların kökenini ve gerçek çözüm yollarını görebilmeleri ise, sosyalizme daha çok yaklaşmaları demek. 

Paris Komünü ve Sovyet tipi örgütlenme. Hiç kimse bu örgütlenme biçimlerini masa başında planlamadı. Bunları, yığınların kendiliğinden hareketi ve bu kendiliğindenliğin yaratıcılığı ortaya çıkardı. Geniş yığınlar, hem Komün'de, hem de Sovyetler'de adım adım sosyalizme yaklaştılar. Birincisinde ulaşamadılar, ikincisinde ulaştılar. Bilimsel sosyalizmin kuramcıları, her iki ör- 


gütlenme biçimini de tarihin gördüğü "еп demokratik" kurumlar olarak değerlendirdiler, 

"Еп demokratik“ kurumlardan ikincisi, sosyalizme ulaştı. Sosyalist hareketin önemi ve genel demokratik yükselişe katkısı da bu noktada ortaya çıkıyor. Komün'ün kendiliğinden yanı çok ağır bastı. Kimse komüncülere "Paris Bankasına el koyun", "hükümetin kaçmasına müsaade etmeyin" demedi. 
Komün, sosyalist örgütün yönlendiriciliğinden mahrum kaldı. Yenildi. Sovyetler ise adım adımsosyalizme, Bolşevik partisinin yönlendiriciliği sayesinde nihai hedefe ulaştılar. Sosyalist örgütün ve sosyalist hareketin, demokratik yükselişe katkısı böyle oldu. Genel demokratik yükselişin yaratıcı ürünü olan Sovyetleri yıkımdan kurtardı. Nihai ve kaçınılmaz hedefine ulaştırdı. Rusya'da "demokrasi" ile birlikte “sosyalizm''de olmasaydı, iki mücadele aynı anda verilmeseydi, bu tarihsel buluşma gerçekleşemezdi. : 

Türkiye'de ilerici hareketteki darboğaz da bu açıdan değerlendirilebilir. 
Önce yığınların, sonra da onları yönlendirecek kesimlerin, talihsiz bir geleneği var Türkiye'de. Yığınların kendiliğinden hareketlenmesi, bunun karşısına ya acımasız baskılar, ya da usta saptırmalarla çıkılıyor. Bugüпінг silahı, genel demokratik yükselişi ve kitlelerin kendiliğinden gelişmesini, darkanallara, temelsiz beklentilere hapsetmeye çalışmak. 1973'ten bu yana yapılan, bundan başka birşey değil. Tablonun bir yanında bu var. 

Öteki yanında ise aydınlar. Türkiye'de tarihsel bir gelenek, tarihsel bir özellik olarak "anti emperyalist", "anti faşist" hatta "anti kapitalist" oldukları dönemlerde bile bir türlü yığınlara güvenmeyen, inanmayan, tersine onlardan ürken aydınlar. Türkiye'nin, "ilerici", "demokrat" kesiminde böyleleri sayıca hayli çok. Örneğin еп başta bir 15-16 Haziran'da, bir 20 Mart'ta, bir 
1 Mayıs'ta ürken, korkan, şoke olan, dili tutulanlar yalnızca gericiler değil. 
Böylelerinin arasında nice "ilerici", nice "demokrat" da var. 

Belki de bu nedenle Türkiye'de sosyalistlerin dışında gerçekten ilerici, gerçekten demokrat kişileri bulmak güç oluyor. En azından sosyalistlerin şında demokratlıkta ve ilericilikte tutarlılık gözlemek çok güç oluyor. Çünkü 
tüm burjuva devrimlerinde olduğu gibi, daha sonra 1871 Komün'ünde, 1917 
Devrim'inde olduğu gibi, tutarlı demokratlığın tek ölçütü kitle hareketinden korkmamak, kitlelere gerçek anlamda güvenmek ve onların yaratıcılığından yararlanmaya çalışmak. 

Türkiye aydınının Yeni Osmanlılardan, Tanzimatçılardan, Jöntürklerden gelen bir geleneği var. Türkiye'de burjuva demokratik devrim, geniş bir kitle katılımı olmaksızın gerçekleştiği için aydınlar, kitle hareketine, tabandaki yığınlara bir türlü alışamadılar. Aynı konumdaki bir Osmanlı sadrazamı, Keçecizade Fuat Paşa yıllar önce şöyle diyordu: "Bizde alttan gelen bir kuvvet yok. Üstten gelen kuvvet ise hepimizi eziyor. Biz de bu durumda pabuççu muştası gibi, yan taraflardan medet umuyoruz." 


Keçecizade Fuat'ın ilericiliği, yan taraflardan, yani şu ya da bu batılı ülkeden medet ummaya götürdü Osmanlı aydınlarını. Günümüzün Keçecizadeleri ise, yine üstten ezildikleri, altlarına da güvenemedikleri için ya orduya ya da CHP'ye umutla bakıyorlar. Osmanlı ilericileri ne ölçüde tutarlı ve demokrat iseler, onlar da sonuç olarak o ölçüde tutarlı oluyorlar. 


Türkiye'de ilerici hareketteki bu darboğaz da hiç kuşkusuz aşılacak. Bu darboğazın aşılmasında en başta kırılması gereken bir kilit var: Sosyalist örgütlenmeyi hızlandırmak, sosyalizmi en geniş yığınlara duyurmak. Kısacası, bugün demokrasi kabındaki suyu en kestirme yoldan yükseltebilmek için, sosyalizm kabındaki suyu yükseltmek,sosyalizm kabına su boşaltmak gerekiyor. 
Sosyalist hareket, genel demokratik yükselişten alacağını aldı ve alıyor. Şimdi ona birşeyler vermesi gerekiyor. 1971 öncesinde olduğu gibi. 1971 öncesinde, sosyalist hareket, demokrasi cephesindeki ağacı öyle bir silkeledi ki, olgunları ile birlikte ham meyvalar da hareketin içine düştü. Ağacı bugün de güçlü bir şekilde silkelemek gerekiyor. Hamların düşmesinden çekinmeden. Çünkü, sosyalist hareket bugün çok daha sağlam ve sarsılmaz bir ayıklayıcı güce sahip. 


TURKIYE DE YURUYUS 


Başbakan Bülent Ecevit geçtiğimiz haftanın Salı günü, Curnhurbaşkam Fahri Korutürk'e yaptığı haftalık olağan ziyaretten sonra düzenlediği basın toplantısında şunlar söyledi : 

". Geride bıraktığımız yadlann ber alandaki sorumsuzluk anlayışı içinde toplu sözleşme düzeni de сїйппдап çıkacak noktaya gelmektedir..." 

Ecevit bu sözleri, Federal Almanya' 
ya yapacağı geziden bir gün önce söylüyordu. 

Bütün bir hafta basını ve kamuoyunu yakından ilgilendiren bu çıkışı Ecevit acaba niçin gerekli görmüştü? Çoğu kişi bu konudaki şaşkınlığını, "Bayram degil, seyran değil... tekerlemesinin gerisini getirerek anlatmağa çalışıyordu.Oysa Ecevit'in "toplu sözleşme düzeni"'ne karşı "çığrından" çıkmam belli bir zamanlamaya ve amaca dayanıyordu. Nitekim "Sam Amca" şeklindeki iğrenç diyemin yarına bir de "Hans Атса" deyiminin eklenmeğe başlanıldığı geçtiğimiz haftaki gelişmeler, Ecevit'in Bonn'a giderken Federal Almanya Şansölyesine götüreceği hediye paketinin içinde çığrından çıkmış teslimiyetleri de götürmekte olduğunu açığa çıkardı. 


IMF'NİN BUYRUKLARI 


Emperyalizmin para karargahı IMF' 
ye verilen ödünler sonucu ilk ağızda açılan 450 milyon dolarlık kredinin tadını damağında fazlanyla duyan hükümet politikam, Federal Almanya'dan da boş dönmek istemiyordu. 

IMF, "Devalüasyon yap" demişti, yapılmıştı!... 

IMF, ne menem bir kalkınmaysa 


PERDE YIRTILIRKEN 


“Kalkınma huzın düşür" demişti, düşürülmüştü!.. 

IMF, "ekonomik önlemler paketi һаzırla" demişti, başta vergi düzenlemeleri olmak üzere bu konuda da elhak adımlar alınmıştı!... 

Simdi sre, oaşta işçi ücretleri olmak üzere çalışanların ekonomik yaşamlarımn çemberlenmesine gelmişti... Bu konudaki ilk çıkışda, Amerika'nın Avrupa baş jandarması, "güleryüzlü faşizmin" temsilcisi Federal Almanya'ya yapılacak resmi bir ziyaretin öncesine denk getirilmişti. Ve Ecevit devam ediyordu: 

“- Bu alışkanlık ortamından süratle kurtulmak zorundayız milletçe. Toplu sözleşme pazarlıklarında, masaya yüzde 
100'ün üstünde, yüzde 200, yüzde 300 
gelir artışı istekleriyle oturmak adeta yaygınlaşmıştır..." 


HAKKI "VEREN" DESTUR DİYOR 


Ekonomik talepleri bir "alışkanlık" olarak gören ve bundan süratle kurtulunması gereğini belirten Ecevit, kendisini ve partisini de bu konuda bir hayli haklı görüyordu!... 

Öyle ya! 

Toplu sözleşme ve grev hakkını işçi- ye kim arınağan etmişti? 

= САВЕ 

Ѕогип bu kadar basitti. Tabii bu sözlerin altında bir başka muhteşem gerçek daha vardı, açıkça ifade edilmeyen. İşçi sınfına toplu sözleşme düzeni ve grev ıhakkı ihsan edilirken zamanın Çalışma 


Sizi bombalarınız da kurtaramayacak 


Türkiye İşçi Partisi Altındağ İlçe Merkezi geçtiğiniz hafta Perşembe günü binaya konulan bir tahrip kalıbı ile havaya uçuruldu. Bina tamamen kullanılmaz hale geldi. Her an çökebileceğinden binaya girilmesinin son derece tehlikeli olduğu belirtildi. Aynı İlçe Merkezi geçtiğimiz aylarda boyutları daha az olmakla beraber bir bombalı saldırıya uğramış ve yetkililer, güvenlik kuvvetleri bu konuda uyarılmıştı. Bu ve benzeri saldırılarda kullanılan bombaların yurt içinde mi, yurt dışında mt yapıldığı tartışılırken, olayların faillerinin yakalanması, gerekli önlemlerin alınması konusunda hiçbir girişimde 


bulunulmamıştır. 


Oysa önceden planlandığı mutlak olan saldırının tezgahlayıcıları ve aktörleri bellidir. Büyük sermayenin azgın faşist örgütü MHP'dir. Ülkü Ocaklarıdır. Bu faşist örgütlerden ergeç hesap sorulacaktır. Faşist yuvaların dağıtılmasında gerekli kararlılığı göstermeyenler, kış uykusuna yatanlar da bunun hesabını vereceklerdir. Uykudan uyanmadıkları sürece de, Ecevit hükümeti dahil, tüm .lericilerin demokratların karanlıkta kalabilecekleri unutulmamalıdır. 

Unutulmaması gereken bir nokta da bu tür saldırılarla sosyalistlerin yıldırılamayacağıdır. Yıldıracaklarını sananlar aldanmaktadırlar. Bu tür saldırılar olsa olsa sosyalistlerin mücadele gücünü biler. Sınıf kinini yükseltir. Bugün ТІР. Altındağ İlçe'nin binası yoktur. Ancak olmayan sadece binasıdır. Sosyalistler Altındağ'da mücadelelerini yine sürdürecektirler. Hem de daina üstün 


bir bilinç ve kararlılıkla. 
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Bakanı kimdi?,.. Artık bu kadarını da bilmemek cebaletti!... 

Şimdi ne oluyordu? 

Hakkı veren, birazcık "destur" diyordu. O, bu hakkı verirken böylesine çığrından çıkmasını mu istemişti? Ama ondan sonra Türkiye'nin başına musallat olan "aorumsuzluk anlayışı" bu hakkın kötü bir alışkanlık haline getirilmesine neden olmuştu!... Ve Ecevit konuşuyordu: 


- Toplu sözleşme, grev haklarını Türkiye'ye en ileri ölçüsüyle CHP getirmiştir. Ve bu hakların uzun süre sorumtuca kullanılmasıyla Türkiye'de sınıflararas çelişkiler bazı noktalarda olsun azaltılmaya, giderilmeye başlamıştır. 
Ama şimdi çalışanlar sınıfı içinde, tehlikeli dengesizliklerin ve çelişkilerin doğınaya başladığı bir aşamaya varmış bulunuyoruz. Toplu sözleşme düzenini Türkiye'ye getiren biziz. Bu düzenin yeniden sorumluca kullanılır hale gelebilmesi için gerekenleri yapma görevi de gene bize düşmektedir..." 


AYAKTA ALKIŞLAYANLAR 


Ecevit'in işbirlikçi büyük веппауе çevrelerine ve onların emperyalist ağababalarına uzattığı bu bononün açıkça ifade edildiği günlerde Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler de, İzmirli iş adamlarıyla yapıtğı görüşmelerin sonucunu müjdeliyordu: "Adamlar kendisini ayakta alkışlamışlar"'dı!... 

Doğrusu bu ya, emeğe gösterilen bu panzer edamnın ciddiyeti oturarak alkışlanacak cinaten değildi... 

Sıra bu konuda kamuoyu oluşturulmasına kalıyordu. Bu konuda da müşavirlik hizmetlerine iş düşüyordu. Abdi İpekçi Milliyet'te "'durum"'u şöyle anlatiyordu: 

"- Sosyalist düzenlerde emeğe verilecek ücret, işçilerin olduğu varsayılan devlet tarafından saptanır. O rejimlerde çalışanların pazarlık gücü sözkonusu değildir..." 

Yazann işe "sosyalist düzenlerden" başlaması elbette anlamlıydı. İlkönce o düzenlerin karalanmasıyla işe başlana- 


cak, sonra da çalışanlara seslenilecekti: 

“. Sakın sosyalizme özenmeyin. Ога- da pazarlık gücünüz de yok! İyisi mi, kötü alışkanlığm düzeltilmesine razı ve yardımcı olun..." 

Zaten Ecevit de "Türk işçisinin" özverisine inanıyordu: 

"- Ben Türk işçilerinin bu anlayışı göstereceklerine güveniyorum .." 


BİR REFORM YASASI VARDI... 


Böylece MC dönemlerinden bu yana Çalışma Bakanlığınca sinsi bir şekilde bazırlanmakta olan çalışmalar Başbakanın ağzıyla ifadelendirilmiş oluyordu. 
Türkiye'de uygun olanaklar veriidiği takdirde yatırımlar yapacağını geveleyen Federal Almanya'ya bundan iyi hediye mi götürülecekti?... 

Geçtiğimiz hafta salt büyük parababalanna ve onların ulurlararan bağlantıtanna müjdeler verilmedi. Üzerine 
"emek marşı" güftelenen, bestelenen "Toprak Reformu” yasam da yürürlükten kalktı. 

11 Mayıs tarihli gazetelerdeki tek sü 
tunluk haber şöyleydi: 

"- Anayasa Mahkemesi tarafından geçen yıl 10 Mayıs tarihinde iptal edilen, ancak yenisinin çıkanlmas için 1 yıl süre tanınan 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Yasası, bu konuda yeni bir yasa rlanarak meclislerden geçirilmediği için dün yürürlükten kalkmıştır. 

Bu amaçla yeni bir yasa çıkıncaya kadar topraksız köylüye toprak dağıtımı işlemlerine de dünden başlayarak son verilmiş olmaktadır..." 


HİKAYE BİTTİ 


Güftesi ve bestesi CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e ait olan ve topraksız köylüye toprak vermeyi dile getiren “Emek Marşı'nın Urfa yörelerinde ve meydaularında halka dinletilmesinin üzerinden henüz altı ay geçmeden Toprak ve Tarım Reformu yasası yürürlükten kalkıyordu. Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı koltuğunda oturan En- 


YÜRÜYÜŞ 


YÜRÜYÜŞ'ün 161. sayısı, 6 Mayıs ın yildönümü dolayısıyla yayınlanan 
"Üç Yurtsevere Saygı" başlıklı yazının, “Türk kanunları muvacehesinde cürüm işleyenleri öğücü mahiyette bulunduğu" gerekçesiyle basıldığı gün toplattınıdı. 

Nöbetçi Mahkeme Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine toplatта karan aldı. 


Yürüyüşün toplattırılması üzerinde durmak, düşünmek gerekiyor. 

Önce bir konunun açığa çıkmasında yarar var: Bir derginin mahkeme kararı ile olsa da toplattırılabilmesi kabul edilemez. Gazete, dergi toplattırılması basında "sansür" uygulanmasının bir özel biçiminden başka birşey değildir. Bir ülkede yasaların gazete ve dergilerin toplattırılmasına olanak veren hükümler taşıması, o ülkede basında "sansür" yeriпе toplatmanın "kaim" edilmesinden başka bir sonuç vennez. Böyle bir hükmün varlığı, Anayasa'nın basının sansür edilemiyeceği hükmünün de ayaklar altına alınması demek olur. Bu konunun yalnızca bir yönü. 

Yürüyüş'ün toplattırılması olayının ikinc ir yönü daha var. Yürüyüş dergisine geçen hafta pazar günü matbaada polis tarafından el konulmak istendi. Bu işlem ile, toplatma kararı arasındaki niteliksel kiyor. 

"Olay", geçen hafta pazar günü Yürüyüş'ün baskısının yapıldığı matbaaya "başka bir konuyu kovuşturmakla görevli oldukları” söylenen bir polis ekibınin gelişiyle başladı. Polis ekibi, baskısı tamamlanan dergilere matbaada el koydu. "İçinde suç unsuru bulunabilir" gerekçesi ile dergiden aldıkları bir örnekle beraber Yürüyüş Teknik Sekreteri ile Matbaanın teknik sorumlusunu Emniyet Müdürlüğüne götürdüler. 


Geride nöbetçi bırakılan polisler ise dergiyi almaya gelen Yürüyüş görevli lerine, dergileri vermiyorlardı. Ortada açık bir kanunsuz işlem, bir gasp olayı sözkonusuydu. Ancak Yürüyüş görevliieri polisin kanunsuz el koyma olayına göz yumacak değillerdi. İki saat gecikme ile, ısrarlı girişimler sonucunda dergiler matbaadan alınabildi. 


Öte yandan polls Yürüyüş'te "suç unsuru" olabileceğine kesin olarak inanmaktaydı. Çark dönmeye başlamıştı. 

Olay savcılığa intikal etti. Savcı, “ben tatil günü bilirkişiyi nereden bulurum" diyerek, böyle bir kararın bilirkişi incelemesinden önce verilmemesi gerektiğini kabul ettiğini itiraf etmesine rağmen, toplatma isteğinde bulunmaktan vazgeçmedi. Savcı, "Üç Yurtsevere Saygı” başlıklı yazıyı "cürüm işleyenleti övücü mahiyette" bulmuş ve derginin toplatılmasını talep etmişti. 

Nöbetçi Hakim de hazır bulunan Yürüyüş'ün avukatı ve diğer ilgililer yanında "tatil günü bilirkişi bulmaltun" güçlüklerinden söz ederek, yazıların bilirki- 
$1се incelenmesi gerektiği görüşünii payver Akova iki ay önce bir CHP milletvekilinin sorusu üzerine kulağına eğilmiş, "Sanki sen reform istiyor musun" diye sormuştu. Sonra elini yataylamasına havada dolaştırmış, "Yakında bu hikaye bitiyor" diye fuxıldamış 

Ve gerçekten "hikay: itnuişti!... 

İşin ilginç yanı tek bir "halkçı" veya "sol sosyal demokrat" CHP milletvekili kalkıp da, "Ме oluyoruz beyler" bile dememişti... 

“Ulusal burjuvazinin sola açılan kanadının" daha soluna düşen "Sol sosyal demokrat" kanadından sadece iniltili mazeretler geliyordu: 

"- Valla kardeşim çok pişmanım milletvekili olduğuma. Gelecek seçimde aday falan olmayacağım Görüyorsun, birşey yapamıyoruz..." 


ÖBOR CEPHEDE NE VAR? 


6 aylık Ecevit hükümetinin kulaç kulaç büyük sermaye ve uluslararası dayanaklarına yamanmam özellikle geçtiğimiz hafta noktalanan niyet ve kararlarla ciddi boyutlara ulaşmıştır. 

Temelde aynı felsefenin ortağı olan 
MC partilerinin hükümetin "пе pahamna olursa olsun"' düşürülmesi yolundaki girişimlere hız vermesi de işin bir başka ilginç yanıdır. 

AP ve mütemmim cüz'ü MHP, Mayıs ın ikinci yarısını hükümete karşı tarruz dönemi olarak ilan etmiştir. AP'nin İstanbul, İzmir ve Samsun'da düzenleyeceği mitinglerin yanı sıra MHP de Erzurum 'da miting düzenleyecek ve doğu yönünden dinamiti ateşleme gösterisi yapacaktır. 

Bu arada Kars Valisinin geçtiğimiz hafta içinde yaptığı bir girişim de, CHP hükümetinin yanılgı doruklarım sergilemeye yetmiştir. 

Vali Orban Pirler, Iğdır ve Sankamış' ta meydana gelen olaylar üzerine CHP, AP, MSP, CGP ve MHP ilçe başkanlarını toplayıp, kendilerini "'anarşiye karşı". 
birleştirmiştir. MHP ilçe başkanının da bulunduğu "birlik" halka bir duyuru yapmış ve şöyle demiştir: 

”- Türkiye ve Kars'ın Iğdır ve Sarıkamış'ta meydana gelen olaylar üzerine CHP, AP, MSP, CGP ve MHP ilçe başkanlarını toplayıp, kendilerini "anarşiye karşı" birleştirmiştir. MHP İlçe Başksmmn da bulunduğu "birlik" halka bir duyuru yapmış ve şöyle demiştir: 


"-Türkiye ve Kars'ın Iğdır ve Sankamiş ilçelerinde millet ve devlet üzerine oynanan hiç bir oyuna gelmeyeceğiz..." 


BULUŞMA NOKTASI 


Türkiye üzerine oynanan sefih oyunu daha bir ay önceleri Malatya tertibiyle sergileyen AP ve MHP'nin yanına gelip "oyuna gelinmiyeceğini"" açıklamak CHP'nin ilçe yöneticilerine, kararı açıklatmak da İçişleri Bakanının bir Valisi- ne nasip olmaktadır. 

Doğudaki MHP silahlanma» ve provokasyon yığınağı gözler önündeyken 
CHP sefih bir aymazlığın örneklerini vermektedir. 

Önceki bafta Millet Meclisinde "Doğu ve Güneydoğu Anadolu"'nun sorunları ile ilgili bir genel görüşmede CHP Elazığ senatörü Celal Ertuğ "'Doğu зоrununun partileraram diyaloga bir başlangıç olmasını" dilemiştir. 

CHP faşist mihrak!rra iştah şurubunu "diyalog''önerisiyle belgelemektedir. 

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran'ın 1,5 ay önce Diyarbakır" da düzenlenen "Doğu Bölgesi Genişletmiş Bölge Temsilcileri ve Eğitim" toplantısında yaptığı açış konuşması bir kez daha hatırlanacak önemdedir. Boran göyle diyordu: 

"- Ülkemizin üzerine bir kabus gibi çöken baskı ve şiddet havası doğu illerimizde daha yoğun. İktidarın değişmesi, durumda bir değişme, bir ferahlama da getirmedi. Getirmedi, çünkü derdin kökü yapısal. CHP ise daha önce belirttiğim gibi bu yapıyı, bu düzeni gerçekten değiştirmeye istekli değil..." 

Boran'ın söyledikleri, bugün, СНР' 
nin sözcüleri ve hükümet eğilimi ile de bir kez daha doğrulanmaktadır. 

Doğu'da uygulanan ve fiilen devlet politikası halinde sürdürülen ırkçı, şoven milliyetçi, kaba ve iasanlık dışı ayrımcı politika ve uygulamalar, sermaye sınıfına, emekçileri ezme, demokratik hak ve özgürlükleri kısma, yoketme fırsat ve gerekçelerini her zaman elinde bulundurmamna yaramaktadır. 

Büyük sermaye bu görünümde, hin-i hacette bir doğu kundaklamasıyla AP ve CHP'yi biraraya getirip, bu şemsiye altında MHF şebekesini daha da semirtme şans ve olanağını sıcak tutmak istemektedir. Emperyalist ağababalar da, tezgahın tılsımını fazlasıyla bilmektedirler. 


engellenemez 


laştığını gösteriyordu. Ancak, karar yine de Yürüyüş dergisinin toplattırılması yönünde oldu. Kararın gerekçesi şöyle açıklanıyordu; "Üç yurtsever tabirinin bu kişilere - Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan - matuf olduğu anlaşılmış" olup "idama mahkum kişilere övgü bu yazıyı neşretmekle Türk kanunları muvacehesinde cürüm işleyenleri övücü mahiyette bulunduğu anlaşılmış olmakla Yürüyüş dergisinin toplattırJmasına karar verildi". 


Karardan anlaşılan Deniz Gezmiş, 
Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'a “yurtsever" demenin "suç" olduğu. Böyle bir gerekçeyl kabul etmeyi bırakın, Ceza Kanunu'nun "cürüm sayılan filli övmek" bül'mü kapsamına bile girdiğini düşünmek mümkün değil. Yürüyüş bu kararın bozulması için gereken başvuruyu yapacak. Karann yasalara uygunluğu bir yana, herşevden önemlisi, yurtseverlik mahkeme kararlarının belirliyeceği bir nitelik olamaz. Yurtseverlik konusunda belirleyici olan tarihin yargısıdır. Unutulmamalı, tarihi yapan ise kitlelerdir. 


Açıklamakta yarar væ: Yürüyüş, Gezmiş, Aslan ve İnan için düşündüklerini ilk defa toplatılan sayısında yazmadı. 
daha 4. sayısında, 6 Mayıs 1975'te şu başlık yer alıyordu: "Üç Yurtsever ve "Faşizmin Hukuku", 14 Mayıs 1976 tarihli 57. sayıda aynı konulu yazının başlığı da “Uç Yurtsever Unutulmayacak" idi. Bu yazıların MC döneminde yazıl- 


miş olduğunu belirtmek de faydalı olacak. 

Yürüyüş, üç yılı aşkın bir süredir, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesi içinde. Mücadele MC döneminden de geçti. Yürüyüş hakkında birçok davalar açıldı. Mahkumlyet kararıda verildi. Ama hiç toplatılınadı. Yürüyüş'ün toplatılması,daha da vahim olarak kanunsuz olarak matbaada gasp edilmek istenmesi, bugünün iktidarına ve CHP'ye birşey kazandırınsyacak. 

Yürüyüş'ün toplattırlması konusunda söylenecek iki nokta daha var. Birincisi, polisin Yürüyüş 'ün basıldığı matbaanın teknisyenlerine огитіџшіакіпа gözda- 
Bı vererek Yürüyüşü basmaktan vazgeçirmeye çalışması. İkincisi "faili meçhul cinayetler" ortada dururken, Doğan Öz' ün, Yılmaz Derebaşı'ıun ve nicelerinin katilleri ellerini kollarını sallayarak serbestçe gezerken, polisin Yürüyüş'ün toplatılması için gösterdiği gayret. Toplama kararını alan polisler tatil günü, geç vakit demeden derhal dergi idarehanesine gelip, burada bulunan dergilere el koymakla yetinmediler. Yürüyüş görevlisini de kendileriyle birlikte gelmeye zorlıyarak otobüs terminallerinde, postahanelerde Yürüyüş'ü toplama çabasına girdiler. Bu konular üzerinde de düşünmek gerekiyor. Özellikle kendilerine "'demokrat" niteliğini atfetmek isteyenler düşünmeyi ihmal etmesinler. Yürüyüş'ün bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesinde yıldırılabileceğini ise hiç klmse aklına getirmesin. Başaramazlar, 


Genel olarak Türkiye üzerine oynanan çok yönlü oyunlana bir yüzü, yapılabilecek bütün mendeburlukları "umut" doruklarında şiirleştiren CHP'ye yaptırtmak, CHP'nin ваһепда küstürülecek ve körleştirilecek ilerici potansiyeli dondurup, hatta tersyüz edip faşist politikalann yığınsal desteğine seferber etmek... 

Bu amacın bir yüzüdür. Toplumasl olgular, her zaman istenilen mekanik kalıp ve yönler göstermeyebileceğinden, СНР' nin, tüm program ve politikalarıyla ehlileştirilmesi ve kapıya bağlanması da ihmale gelmeyecek bir titizlikle nakışlanmaktadır. 

Halen Millet Meclisi Bütçe Plan Komisyonunda görüşülen ve yakında genel kurula gelecek olan Vergi tasanmna karşı sermayenin has partisi AP ile postalın kabarası MHP'nin tutumları ikirciklidir. 

Vergi tasarısı yanalaşırsa?... 

AP ve MHP taktisyenleri ile arkalanndaki güçler şu hesabı yapmaktadırlar: Bu tasan bir çok yönden önemli. 
İlkönce CHP'nin yıpratılmas yönünden. 
Tasanyı önlersek, hükümet bununla üçüncü kez önemli bir yasayı meclisten geçirememiş olacak. Bu prestij yıkıntısı önemli. Tasarı meclislerden geçer de yasalaşırsa? O zaman, kısa sürede olumsuz 


SERMAYENiN 
GÖZBEBEĞİ 
BiR 

AKILLI 
ADAM 


sonuçlarını fırsat bilip, vakit kaybetmeden hükümeti çökertmek... 

Bunların yanısıra bir başka olasılık da, hükümetin dıştan sağlayacağı yardım, kredi olanaklarının, vergilerden sağlanacak asgari 40 milyar liralık finansman kaynağıyla buluşması halidir... 

MC'nin başlıca telaşlı iki partisine ve sermayeye bakim olan tedirginlik burada kaynaklanmaktadır. Ваг nüanslarla kendi kapitalist mantığı içinde CHP'nin olam başarıları, endişenin ayaklarını oluşturmaktadır. 

MSP'i Korkut Özal'ın geçtiğimiz hafta "'iki ay içinde yeni bir hükümet modelinin aranmaya başlanacağını" söylemesi kesin bazı olguları bugünden saptamak değilse bile sermayenin geleceğe yönelik yeni bazı tertip ve niyetlerini tescil etmektedir. 

Bakalım iş adamları ve onların uluslararan emperyalist кагагұаЫаг CHP ve onun hükümetine gösterdikleri "ayakta alkış"'ı ne zamana kadar sürdüreceklerdir?... 

İçerdeki koç'ların alkışına şimdilik 
Ме Namara'ların, Schmidt'lerin alkışı eklenmektedir. Geçtiğimiz haftaki demeç, açıklama ve eğilimlerle bu alkışlar daha da yükselmiştir... 

Ve alkışlar aramnda, işte CHP!... 


rahatladı. Bu akıllı adam, Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler. Hükümet kurulduğu'ndan bu yana, CHP'li ve ötekibakanları sık sık “sadakat yemini etmeye" 

davet eden sermaye, sonunda bu yemini CHP'li bakan Köprülider'in ağzından 

duydu ve dosta düşmana karşı rahat bir nefes aldı. Teoman Köprülüler, geçtiğimiz hafta İzmir'de sanayiciler ve işadamlarıyla yaptığı bir toplantıda, "пеге- ye gideceksek elele gideceğiz.i Paniğekapılmanıza liizum yok" diyor ve kendi 

deyimiyle "özel sektöre açık kalplilikle herşeyi" anlatıyordu. 

Teoman Köpridüler'in "gelin elele verip arzuladığımız Türkiye'yi beraber yaratalım" çağrısını yine kendi deyimiyle "AP'li işadamları bile" ayakta alkışlıyordu. 

Sermayenin nasıl bir Türkiye arzuladığını bilenler, CHP'li bakan ve eski CHP Ankara İl Başkanı Köprülüler'in ağzından açıklanan hükümetin "arzusunu'* bir kez daha öğreniyorlardı. Hükümetin arzusu sermayeninkiyle aynıydı ve bunu gerçekleştirmek için "elele yürüyeceklerdi". 


"BAŞARIYI" ALKIŞLAYANLAR 


İzmir'de sanayici ve işadamlarının alkışlarına ertesi gün sütunundan fıkra yazarı Can Pulak da katılıyordu. Bugüne kadarki yazılarıylasermayenin akıllı kalemi olmaya çalışan Pulak, Köprülüler'inki kadar açık kaplilikle, bir zamanlar Köprülüler'e duyduğu antipatinin, son "başarısıyla" sempatiye dönüştüğünü söylüyordu. Pulak şöyle aniatıyordu sempatisinin nedenini: 

"- Bence Köprülüler'in başarısı, ihracata yönelik bağlantılardakı ciddiyet olduğu kadar, paniğe kapılan işadamlarına gerekli güveni verebilmesi olmuştur. Açıkça söylemek gerekirse, Ecevit'in yapması gerekeni o yapmış, özel sektörün ayağına gitmiş, kendilerine her türlü teminatı vererek sempatilerini kazanabilmiştir."* 

Can Pulak'ın yazısından, sermayenin, Ecevit ayaklarına kadar gidip, "gÙ ven" vermediği için birazcık "kırgın" olduğu anlaşılıyordu. Ama, Ecevit adına, hükiknet adına Köprülüler'in bu "görevi" yerine getirmiş olması yine de yüreklerine su.serpiyordu. Üstelik Ecevit, daha önemli bir görevi yerine getirmiş, Federal Almanya'ya giderayak, işçilerin aşırı ücret istekleriyle artık çok olmaya başladıkların (!) açıklamıştı. 


ON PARMAĞINDA ON HÜNER BİR BAKAN 


Can Pulak, hükümetin marifetli, on parmağında on hüner bakanı Teoman Köprülüler'in dış ülkelere yaptığı yolculuklarda bir pazarlama uzmanı gibi çalıştığını da övgüyle yazıyordu. Köprülüler, Ürdün'de özel sektörün mallarını pazarlamış ve satmayı başarmıştı. Bu kadar çalışkan, marifetli!bir bakana da doğrusu değil alkışlama madalya verilse azdı ama, Can Pulak "'sade bir vatandaş olduğu için" alkışlamakla yetiniyordu. Köprülüler'in açıklamalarıyla "şevk ve heyecan kazanan" sanayicinin , işadamının hislerine tercüman olan sade vatandaş Сап Pulak, "bir akıllı adam"'a övgü borcunu yerine getiriyordu. 
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атлы: сыты б. 


"ÜCRET-FİYAT” 


Adları öyle olmakla birlikte hiç bir “birikime" neden olmayan hiç bir zaman da “toplumla yada bilimle" uğraşmayan dergiler var. Bunlardan biri de ODTÜ fakültelerinden biri tarafından çıkartılan “gelişme dergisi". Hiç bir gelişmeye neden olmadığı gibi kendisi de hiç bir gelişme göstermeyen bir dergi. Dergnin böyle olması, arada sırada sayfaları arasında yararlı yazıların yer almasını önlemiyor. Elbette "Yönetsel sanatın uygulayıaılannın sınıf bilinci konusunda toplum-bütünsel bir yaklaşım önerisinin düşündürdükleri üzerine gözlemler... 
yada "Altın talebinin gelir esnekliğinin sıfıra eşit olması durumunda lüks tüketimin gelişimi: Türkiye üzerine bir deneme'ye katkı ve yanıt..." gibi başlıklar taşıyan yazılar kastedilmiyor. Çoğu kez böyle başlıklara sahip olan yazıların ne dediğini yazarları da anlamıyorlar. 

Derginin on altıncı sayısı yaz 77 tarihini taşıyor. Kapağın içinde bir not var: "Makaleler yazarların soyadı sırasına göre dizilmiştir." Çok eşitlikçi bir yaklaşım. Bir konuda iki ayrı yazarın yazmış olmaları, soyadları gereği birinin derginin başında birinin de sonunda yer almasına engel olmuyor. Ataman Aksoy" 
un yazısı büyük bir şans sonucu, soyadı gereği derginin ilk yazısı. İlk yazıyı okuduktan sonra derginin geri kalan sayfalarını karıştırmama olanağı böylece belirmiş oluyor. Aksoy'un yazısı “Türk özel imalat sanayünde fiyat artışlarının kaynakları: 1950-1975” başlığını taşıyor. Adıyla ters bir politika izleyen bir derginin sayfaları arasında böyle bir yazının yer alabilmiş olmasına şaşmak gerekiyor. Birkaç bakımdan. Ustubu “biilmsel" değil, Çok kısa, açık, anlaşılabilir. Nihayet, en az önemde olmamakla birlikte, namuslu. 


FİYAT ARTIŞLARININ KAYNAĞI 


Yazı, altı sayfaiçnde özel sektör ima- 


YÖROYÜŞ'ün 157. sayısında, CGT Enformasyon bülteninden çevrilerek yayınlanan "DİSK Anarkosendikalizme Sürüklendi" başlıklı yazı ile ilgili olarak CGT Yürütme Kurulu üyesi ve Uluslararası Bölüm Başkanı Gilbert Julis'ten bir açıklama aldık. Julis'in açıklamasını ve yanıtımızı, okurlarımıza sunuyoruz: 


Paris, 28 Nisan 1978 


Bay Metin ÇULHAOĞLU 

YURUYUŞ Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Konur Sokak 15/8 

Kızılay/ANKARA 

TURKİYE 


Sayın Bay 

Gazetenizin sendikal merkezimizin çalışmalarıyla ilgili bir makale üretmiş olduğu 167. sayısından haberdar olduk. 

Bu makalede, CGT'nin, iyi ilişkiler içinde olduğumuz DİSK'i anarkosendikalizm içine girmekle suçladığını ve benzeri yersiz görüşler belirtmektesiniz. 

Bu yanlıştır. Kendi militanlarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırladığımız bir basın bültenini kullanıyorsunuz. Bu bülten, çeşitli gazete, sendika yayını ve haber bültenlerinde politik, ekonomik, sosyal, sendikal vb. konulara ilişkin görüşler belirten yazıları alıp yeniden basar. 

Hiç bir zaman bir basın bülteni, onu yayınlayan örgütün konumunu ve yöneaema mama пиле ТЕПТИК. ПЕЕ kğ Aİ ' 


Julis'in açıklaması, 
Yürüyüş'ün yanıtı 


lat sanayii ürünlerinin fiyat artışlarının пе kadanrun ücret artışlarından; ne kadarının girdi fiyatlarının artışından ve nihayet ne kadarının da kâr artışlarından kaynaklandığını gösteriyor. Buna göre, yazıda sözü edilen dönem boyunca ücret artışları fiyat artışlannın yalnız onda birini açıklayabiliyor. Bu pay, sözü edilen diğer etkenler arasında en küçük payı oluşturuyor. Girdi fiyatlarmın artışı, onda yedilik birpaya sahip. Kârlar ise geri kalan onda ikilik payı karşılıyor. 
Bunun böyle olduğu bir süredir zaten biliniyor. Çalışmayı ilginç yapan bu degil. Bu kadarlık birsonucu gösteriyor olması bile yazının '“gelişme dergisi'nde yer almamasını gerektiriyor ama anlaşılan atlanmış. Aksoy ,1950-1975 arası dönemi dört alt döneme bölmüş, sayfada görülen tablo, sonuçları özetliyor. 


Dört Ayn Dönemde Özel Sektör 
İmalat Sanayii 
Fiyat Artışlarının Kaynakları. 


GİRDİLERİ NE ETKİLİYOR 


Tablonun dikkat çeken yönü, birbirini izleyen dönemler arasında belirli bir farkın bulunması. Kaba çizgilerle, birinci ve üçüncü dönemler arasında bir benzerlik var ve ikinci ve dördüncü dönemler de nerdeyse birbirinin yinelenmesi. 
İkinci ve dördüncü dönemlerin en belirgin özelliği, fiyat artışlarının dörtte üçünün girdi fiyatlarının artışlarından kay- 


en e e e va e e e e e e m e m e e 


Ücret 
Artışlarınm 
Dönemler Payı 
1. 1950-1957 12,8 
H. 1957-1964 7,9 
ПІ. 1964-1970 16,9 
IV. 1970-1975 10,4 
1950 — 1975 11,3 


limlerini yansıtmaz -çünki amacı böyledir-; -biçim değişiklikleri dışında- aslına sadık kalarak bu bilgi ve haberleri üretenlerin (gazete, sendika- haber ajansları- nın) konumlarını ortaya koyar. 

Söz konusu alıntı yazı 561 Chausee de Nnove/Bruzelles'de kurul Agence İnfo-Turk'den aktarılmıştır. Bu ajans, verdiği bilgilerin kaynak gösterilerek yayınlanmasına izin vermektedir. Bizim Uluslararası Basın Bültenimiz tarafından yapılmış olan da budur. 

Sizin gösterebileceğiniz en basit dürüstlük ve gazetecilik açısından da yapılması gereken şey, bu yazının gerçek ve tek kaynağını belirtmekten ibaretti. 

Size ek olarak bu yazıyı içeren İnfo-Turk Bülteninin bir fotokopisini gönderiyorum. 

Sizden örgütüm adına, suçladığımız söz konus: makaleyi yalanlayan bu mektubu aynı yerde yayınlamanızı taейешуошпи Selamlarımı sunarım. 

Gilbert JULİS, 
Uluslararası Bölüm Başkanı ve 
CGT Yönetim Kurulu Üyesi 


х Ankara Mayıs 1978 

Bay Gilbert JULİS 
Uluslararası Bölüm Başkanı ve 
CGT Yürütme Kurulu Ü yesi 
Paris/FRANSA 


Sayın Вау; 
28 Nisan tarihli mektubunuza cevap 


DE гул 


ECEVİT: 


=———— 


TÜRKİYE'DE İŞVERENLER VE ONLARIN BORAZANININ ÜFLEYEN-LER, ÖTEDEN BERİ “FİYAT ARTIŞLARININ ÜCRET ARTIŞLARIN-DAN KAYNAKLANDIĞI" YOLUNDA İDDİALAR İLERİ SÜRERLER. İŞ-VERENLERİN VE BORAZANLARININ BU İDDİALARI BİRÇOK KEZ ÇÜRÜTÜLDÜ. ANCAK SON OLARAK ATAMAN AKSOY TARAFINDAN YAPILAN BİR ARAŞTIRMA, BU KONUDA DAHA İLGİNÇ VERİLERİ İÇERİYOR. ATAMAN A :SOY'UN ARAŞTIRMASI, ÜCRET ARTIŞLARI-NIN, FİYAT ARTIŞLARIMDA ANCAK ONDA BİR ORANINDA BİR ÖNE-ME SAHİP OLDUĞUNU ORTAYA KOYUYOR. 


“Bu toplu sözleşmeler, ` t batırılıp karşıl? 


naklanmakta oluşu. Öteki dönemler için de еп büyük pay girdi fiyatlanıın, ama örmeğin üçüncü dönemde bu etkenin 


“Girdi Fiyatlarının Karların Artışlarının Artışlarının 
Payı Payı 
60,2 27,0 
75,1 17,0 
42,7 40,4 
13,2 16,4 
68,4 20,3 


olarak, en başta gazetemizin 157. sayısında yayınlanmış olan metin konusunda yanlış bilgilenmiş olduğunuzu belirtmek isterim: 

1- Mektubunuzda iddia ettiğiniz gibi, sendikal merkezinizin çalışmalarıyla ilgili bir makale üretmiş değiliz. Yaptığımız yalnızca 1736 no.'lu ve 17 Şubat tarihli Uluslararası Basın Bülteninizde yayınlanmış olan "DİSK'in Olağan Üstü Kongresinde" başlıklı metnin tam bir çevirisini vermek oldu. 

2- Bir basın bülteninde yayınlanan metinlerin, o bülteni yayınlayan örgütü bağlamadığı doğrudur. Ancak, bu, metinlerin seçiminin hiç bir anlam ifade etmediği de demek değildir. örgütün kendi militanlarını, başka görüşler değil de, şu veya bu belli görüş hakkında bilgilendirmek istemesi, şüphesiz düşündürücü bir konudur. 

3- Militanlarınıza yönelik bülteninizin Türk basınına sızmış olmasından infial duymanızı anlıyoruz, ancak bu yansıma- da hata bizde değildir. Bir kez yansıdıktan sonra, bunu izleyen yayınlar yalnızca bir gazetecilik olayıdır. 

4- Yalanlama mektubunuz, gazetemizin 16 Mayıs 1978 tarihli 162. sayısında yayınlanacaktır. 


Selamlarımı sunarım. 
Metin ÇULHAOĞLU 
YURUYUŞ dergisi 
YAZI İŞLERİ MUDURU 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katkısı, kârların artışları Пе aynı ağırlıkt. 
Böyle olunca, girdi fiyatlarının artış nedenlerini araştırmak önemli oluyor. 
Aksoy, altı sayfalık bir hacim Içinde böyle bir araştırmayı da sığdırabilmiş; hiç değilse yazısmm başında ve sonunda belirttiği gibi "атас olan, sadece bilgi vermek" işinl başarılı bir biçimde gerçekleştirmiş. Kısaca şöyle: Girdiler, başlıca üç gruba aynlabilir. İmalat sanaуй içinden doğan girdiler, Imalat sanayi dışındaki yerli girdiler ki, bunlar tarım, madencilik ve enerji gibi girdilerdir ve son olarak da ithalat girdileri. 

Bu üç ayn girdi türünün fiyatlarının son ikisi hükümet politikaları ile önemli ölçüde etkilenebilmektedir. Enerji ve madenler genel olarak kamu tarafından sağlanmaktadır ve taban fiyatları ile de tarımsal ürün fiyatları belirli ölçülerde etkilenebilmektedir. Öte yandan, ithalat girdileri ise önemli ölçüde hükümetin kur ve vergi politikasıyla belirlenmektedir. 
İmalat sanayi dışındaki yerli girdilerin fiyatlarındaki gelişmeler son iki dönem için karşılaştırıldığı zaman, üçüncü dönemde, başka bir deyişle girdi fiyatlarının özel sektör imalat sanayi fiyatlarını etkileme payının düşük olduğu bir dönemde toplam altı yılda yüzde 30-40 arasında arttığı, buna karşılık son dönemde bu artışın yüzde 100'ü çok aştığı görülmektedir. 


DEVALÜASYONUN ETKİLERİ 


Ayrıca, ikicl ve dördüncü dönemler devalüasyon devreleri olarak adlandırılabilir. 1958 ve 1970 devalüasyonları göreli larak ithal girdi fiyatları çok hızlı artırmış ve özel sektör imalat sanayi ürünlerinin fiyat artışlarındaki girdi payını yükseltmiştir. Nitekim, ithal mallarının yurt içi fiyatlarına bakıldığı zaman artışların belirlenen dönemlerle büyük bir uyum içinde oluştuğunu görmek olanağı vardır. Bu fiyatlar birinci dönemde yüzde 88,6 ve üçüncü dönemde yüzde 14.7 artarken ikinci dönemde yüzde 210,0 ve son dönemde de yüzde 179,0 oranında artmıştır 

Aksoy, metnin sonuna son derece yararlı altı tablo eklemiş. Gerekli tüm verileri içennemekle birlikte bu tablolar, yazıda gösterilen sonuçlardan daha önemlilerini eldeedebilme olanağı sağlıyor. 
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Bu tablolar, yukarda özetlenenleri özel sektör imalat sanayi 12 alt dalı için ayrı ayrı verinektedir. Dolayısıyla, söylenenleri imalat sanayi alt dalları açısından karrşılaştırmalı bir biçimde söyleyebiime olanağı var. Fakat bu yapılmadan önce, yine bu tablolar kullanılarak ve yukardaki sonuçlarla birleştirerek daha başka sonuçlar elde edilebilir. 

Kesaca şöyle: Özel sektör imalat sanayü ürünlerinin fiyatları ikinci dönemde birinci dönemdekinden daha hızlı artmış. Üçünciidönemdeki artış bızı, ikinci dönemin gerisine düşüyor. Son dönemde ise fiyatlar alabildiğine yükselmektedir. 
Dolaysıyla, ikinci ve dördüncü dönemler bızlı enflasyon dönemleri olarak beliriyor. Bunun ötesinde, fiyatların hızlı bir biçimdearttğıdönemlerde girdifiyatlarmdaki artışın enflasyona katkıları artayor. Girdi fiyatlarının hızlı bir biçimde arttığı dönemlerde ise hükümet politikaяпса yakından etkilenebilen malların &- yatları görece en hızlı artışları gösteriyor. Bundan sonra, ücretlerdeki artışları fiyatların artışının bir nedeni olarak göstermek isteyenler, önce bükümetleri- ne izletürdikleri fiyat politikası ile uğraşmak durumundalar. Enflasyonkt dönemlerin büyük burjuvazinin işine geldiği, onun konumunu daha da giiçlendirdiği artık açık olarak kabul ediliyor. 
Hükümet politikalarının ise bu yönde yönlendirilmeleri şaşırtıcı olmamak getekir 


KAR, FİYATIN KAMÇISI 


Sözü edilen ek tablolarm ortaya koy- 


duğu sonuçlardan biri de ürünün sunulduğu piyasaya bağlı olarak, kârlardaki artışın fiyatlardaki artışı etkileme gücünün karşılaştırılması. Bir ürünün aynı zamanda ihraç edileilir olmasına bağlı olarak satış fiyatı ve dolayısıyla mall- 


yetlerdeki gelişmeler daha sıkı bir denetim altmda olmak zorunda. Dünya fiyatları ile rekabet edebilmek için maliyetlerin ve fiyatlarındüşük tutulması gerekiyor. Fiyatlann genel olarak hızlı bir biçimde arttığı dönemlerde (burada ikin- 


LENİYOR 


a ve dördüncü dönemler kastediliyor) fiyat artışları en çok girdi dyatlannın artışmdan etkileniyor. Bu, yukarda gösterilmişti. Yalnız, imalat вапауйп alt dallarına bakılmca, bundan bir adım da- 
, ha öteye gitme olanağı doğuyor. 
Fiyatlarm genel olarak daha bızlı arttığı dönemlerde, ihraç edilebilen malları üreten sektörlerde ücretler üzerindeki baskı daha da yoğun. Bunun böyle olmas olağan. Aksini beklememek gerekiyor. Aksoy, yazısında bunu vurgulamamakia birlikte ek olarak verdiği tabloların incelenmesi ile bunu açık bir biçimde görme olanağı var. Tabloların incelenmesi ile çıkartılabilecek daha başka sonuçlar da var. Her birini de somut verilere dayandırarak. Sonuçların bazıları oldukça önemli de. Örneğin 12 Mart dönemine giden yıllarda, başka bir deyişle üçüncü dönemde, karlardaki artışların fiyatlardaki artışları belirlemekte, girdi fiyatlarındaki artışlar kadar bir öneme sahip olması ötesinde, şu da kesinlikle söylenebilir: Yalnız yurt içi tüketim için üreten özel sektörimalat sanayi dallann- da bu etki diğer etkilerin bir kaç katı. 
Ksaca, üçüncü dönemde, fiyatlardaki artışın yarısı kârlarm hızlı bir biçimde 
|artmasından kaynaklanıyor. Geriye kalan yarı da hemen hemen eşit paylar olarak ücretlerdeki ve girdi fiyatlarnında- ki artışlardan kaynaklanıyor. 
, o Türkiye'de Istatistik verilerin yeter- 
` sizliğinden ve güvenilirsizliğinden yakınan "araştırmacılar" Aksoy'un kısa yazısını okumalar. Çıkartılacak sonuçlar konusunda kuşkusu olmayanların &- nırlı ve yetersiz verilerle neler yapabileceğini görmek için bile olsa bu yazıyı okumakta büyük yarar var. 


Dediler ki.... 


Tercüman gazetesinde Yavuz Donat, 
1 Mayıs'a ilişkin olarak CHP'nin en "sol 
sosyal demokrat” milletvekili Süleyman Genç'le bir konuşmasını anlatıyor. Konuşma aynen şöyle: 

"Parti yönetiminden hiç bir tepki gelmedi yani... 

"Gelmesi için bir sebep mivar? 1 Maуш mitingine katılanların yarısından çoğu CHP'liydi zaten. 

“Ya mitingi düzenleyen DİSK'le iligkileriniz nedir? 

“DİSK'in yönetim kurulu bir kişi hariç toptan CHP'lidir. Sadece Mustafa CHP'li değil, Ayrıca DİSK'in Başkanlar Kurulu da 4-6 kişi dışında tamamen CHP'lidir. (Vitrin, Tercüman 8 Mays Pazartesi) 

* 


NE GÜNLERDİ ONLAR... 


Milliyet'çi Abdi İpekçi, son olarak CHP'li İçişleri Bakanı İrfan Özaydmlı ile görüştü. Eski general ve sıkıyönetim komutan Özaydınlı'nın "özgürlükçü demokrasi" konusunda ilginç görüşleri var. 
Bu görüşlerinden bir bölümünü|)Özay dınlı şöyle aktarıyor: 


"Özellikle Atatürk inkilapların gerçekten kök saldığı, büyük aşamalar yaptığı 1930'larda ‘falan görüşlü vatandaştor, filan görüşlü vatandaşlar' diye ayırım yoktu. Ne zaman ki çoğulcu demokrasiye geçtik, çoğulcu demokraside artık seçim mevzuatımızın veyahut da seçim kanunlarımızın bir sonucu olarak, etnik gruplar üzerinde de faaliyet göstermek emareleri gözüktü." (Milliyet, 8 Maуз Pazartesi) 

X 


TOPRAK REFORMUNA NE OLDU? 


Biliniyor; o yetersiz kapsamıyla bile 


bir toprak reformu yasası vardı. Tarihe karıştı. CHP iktidarı, şimdi bu yasanın tarihe karışmasına kılıf hazırlamaya çalışıyor. CHP'nin "büyük" ideologu A. 
Nejat Ölçen'e göre, "toprak reformu z+ ten önemli değildi". CHP'nin "büyük" politikacıları Hayrettin Uysal ve Altan Öymen ise, yasanın tarihe karışmasmda, zamanlarında yeni yasa çıkarmayan MC iktidarını sorumlu buldular. 

Oysa, Cumhuriyet yazarı Yalçın Doбап, Uysal ve Öymen'in görüşüne katılmıyor. Üstelik toprak konusunda, MC ile CHP arasında fark olmadığıru da lieri sürüyor Doğan: 

"Reformu reformluktan çıkaran, büyük toprak sahipliğini koruyan, hazine arazisinin yağmasını kolaylaştıran, reformun önde gelen iki aracından 'kamulaştırma' ve 'dağıtım' konularını askıya alan bu ilkelerle, ne yazık ki son zamanlarda Ecevit hükümetinceaçıklanan ilkeler arasında tam bir benzerlikvardır. İki ayrı hükümetin hazırladığı tasarı yanyana getirildiğinde, Toprak Reformu Yasa İlkeleri arasında hiç bir fark olmadığı crtaya çıkmaktadır. Buna rağmen, toprak sahiplerineverilen ödüne rağmen, tasarıya Ecevit hükümeti de, süresi içinde yani 10 Mayıs 1978 tarihine kadar yasallaştırılamamıştır. Dörtbuçuk aylık Ecevit hükümeti tomrıyı meclislere göndermek bir yana, bakanlar kurulunda bile ele alamamıştır." (Cumhuriyet, 9 Mayıs Salı) 

Doğan'ın söylediklerine katılmamak mümkün değli. Şerafettin Elçi ve Salih Yıldız gibilerinin yer aldığı bir bakanlar kurulunda, toprak refornu berhalde çok değişik açılardan ele almırdı! Yazık ki göremedik. 
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MAOCULARIN SAHTEKARLIĞI 
NEREYE KADAR VARIR? 


ABD'nin eski başkanlarından Nixon' 
un anıları Hürriyet Gazetesinde уаутlanıyor. 


Başkan Nixon, Çin'e gitmeden bir я re önce, Çin'i yakından tanıyan Fransız yazarı Andre Malraux'yu beyaz saraya çağırnuş. Malraux, Çin'l ve Maocu yönetmi yakından tanıyan biri olarak, "Çin'in sahteharlığından” söz etmiş. 
Şöyle demiş: 

"Çin'in Vietnam'a karşı tutumu bir sahtekarlıktır... Çin hiçbir zaman kimseye yardım etmez. Ne Pakistan'a, пе Vietnam'a. Çin'in dış politikası tümüyle becerikli bir yalandır. Buna Çinlilerin 
kendileri bile inanmaz." (Hürriyet, 9 
Мауи Çarşamba) 

Çin'in ikiyüzlülüğü ve sahtekarlığı bir yana. Ama bizim yerli maocular sabtekarlık, Ikiyüzlülükte ve çirkeflikte doğrusu onlardan hiç te aşağı kalmıyorlar. En son örnek, Maocu ceride Aydmiık'ın 9 Mayıs tarihli sayısından. Manşette, Türkiye'nin engerici sendikacılarmdan Şevket Yılmaz'm konuşmasına yerveriliyor. Yılmaz, “süper devletlerden söz etiniş, "sahte solcular" demiş, bat- 


ta "işçi sınıfından" da 'bahsetniş... 

Şevket Yılmaz gibi cümlealemir blldiği bir anti-komünistten medet ummak, maocular için gayet doğal. Ancak bunu yaparken gazetenin tüm içeriğinin re- 


daksiyonuna. hiç dikkat etmedikleri anlaşılıyor. Manşette böyle lanse edilen Şevket Yılmuz için, bakın aynı gazetenin, ayrı sayısının 4. sayfasmda neler deniyor: 

"Şevket Yılmaz Antalya'ya gelerek işçilere teminat verdi. Dokuma fabrikasını ayrı bir şube olarak ayıracağını ve işçilerin birmüteşebbis heyet seçmelerini söyledi. Fakat daha sonra işçilerin hazırladıkları müteşebbis heyet listesi- ni 'bunlar solcu' diyerek reddetti. Bu olay fabrikada sendikaya duyulan tepkiyi daha da artırdı." 

İkiyüzlülük ve sahtekarlığa bir de budalalık eklenince kişiler daha iyi tanınıyor. Aydınlığın bu yayını lle hem Şevket Yılmaz'ı, hem de Maocuları daha iyi tanınuş oluyoruz. 


VURUYUŞ -16 MAYIS 1978 -7 


ZAT EG магал Тт Rİ emmi 


DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİNİN BUGÜN GELDİKLERİ YER VE SORUNLARI, İLERİCİ KA-MUOYUNUN TARTIŞTIĞI KONULARDAN ВІКІ. 
YÜRÜYÜŞ, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ-NİN ÖNÜNDEKİ TEMEL SORUNLAR, BU SO-RUNLARIN PRATİĞE YANSIYIŞI VE ÇÖZÜM YOLLARI ÜZERİNE TÜM-DER GENEL BAŞKANI ERHAN TEZGÖR VE TÜTED GENEL BAŞKANI AYKUT GÖKER'İNGÖRÜŞLERİNİ ALDI.TEZGÖR VE GÖKER'İN YANITLARINI OKURLARIMIZA 


DEMOKRATİK KiTLE ÖR 


1. DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİNİN Bu GÜNKÜ KONUMLARINI NASIL DEĞERLENDİRİ YORSUNUZ? BUGÜNKÜ DURUMA GELİNMESİN-DE,BAŞLICA ETKENLER NELER OLMUŞTUR? 


2. BUNLARIN IŞIĞINDA SON 1 MAYIS GÖSTE-RİSİNİ NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? 


3. SÖZÜNÜ ETTİĞİNİZ EKSİKLER NASIL GİDE-RİLEBİLİR, DARBOĞAZ NASIL AŞILABİLİR? 
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SUNUYORUZ. 


Erhan TEZGÖR 
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Demokratik kitle örgütlerinin görnesi gereken işlevleri bilinmez değil. Bilimin ışığındaki bir değerlendirme, kitle örgütlerinin neleri yapabilip neleri yapamayacağını açığa çıkarabiliyor. Kitle tabanının ekonomik-demokratik talepleri doğrultusunda, ülke genelindeki bağıınsızlık demokrasi mücadelesinden soyut olmayan bir yaklaşımla o kitle tabanını en geniş kapsamda bu hedefler etrafında biraraya getirip örgütlü mücadeleye katmak kitle örgütlerinin birinci derecedeki görevleridir. 

Bir diğer deyişle, mevcut düzene şu yada bu nedenle tepki duyan geniş emekçi yığınların oluşturduğu demokratik toplumsal muhalefeti en geniş ölçekde kucaklamak, o muhalefeti oluşturan değişik sınıf ve katmanları somut sorunlarından hareketle biraraya getirmekle olanaklıdır. Bu sorunlar ise örgütlenmesi amaçlanan kitlenin ekonomik-demokratik taleplerinden başka bir şey değildir. Yalnız demokratik kitle örgütleri, bu sorunların çözümüne yönelik mücadelesi- ni verirken bunların bütünle olan bağlarını kurmayı, sorunların politik içeriğini ihmal etmemeyi de bir görevbilir. 

Emekçi sınıf ve tabakaların en etkin silahı, onların biraraya gelmekten doğan örgütlü güçle: anlamda, demokratik toplumsal muhalefeti mücadeleye katılmalarında önemli ve ilk adımı demokratik kitle örgütleri oluşturur. Türkiye gibi milyonlarca emekçinin örgütlü mücadele dışında kaldığı bir ülkede demokratik kitle örgütlerinin görebileceği işlevlerin boyutu büyüktür, 

Ancak demokratik kitle örgütleri başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi sınıf ve tabakaların iktidara yönelik politik hareketinin asla ekseni olamaz. İşçi sınıfımn öz örgütü, tüm emekçileri kendi mücadele ittifakında toplayan temel örgüt, işçi sınıfının yeterli bilinç düzeyine ulaşmış öncülerini içinde barındıran onun bağımsız partisidir. Bu anlamda işçi sınıfının ve tüm emekçilerin örgütlü mücadeleye yönelik politik hareketlerinin temel örgütü partidir. 

Emekçi sınıf ve tabakaların muhalefetlerinin bir ifadesi olan kitle örgütleri ile öz örgüt parti arasında diyalektik bir bağ vardır ve bu bağ kaçınılmazdır. Bu bağ hiç bir zaman organik bir bağ anlamına gelmez, gelmemelidir de. Kitle örgütleri partiden bağımsızdır. 
Kararlarını kendi organlarında oluşturur. Ancak ekonomik-demokratik taleplerin çözümünün politikadan geçtiği düşünülür, kurtuluşun işçi sınıfının kurtuluşuna bağlı olduğu kabul edilirse işçi sınıfının öncü partisi ile kitle örgütleri tavırda birlik içinde olmak тоrundadır. 

İşçi sınıfı partisinin üyelerinin kitle örgütlerinde çalışma yöntemleri ise son derece önemlidir ve işçi sınıfının bilinisel sosyalist partisinin kitle örgütlerine bilimsel yaklaşımından soyut değildir. Kitle örgütleri 


içinde partililer partiye sempatizan ve giderek militanlar kazanmak durumundadır. Ancak, bunu gerçekleştirirken asla o örgütlenmeyi sağlayan çıkış noktası et- 
«ufındaki birliği bozucu bir eğilim içine girilmez. Anafor olmayan, günlük politik çıkarlarını işçi sınıfının uzun erimli mutlaka kazanımlı mücadelesine tercih etmeyen, kısaca bilimsel sosyalistliğini lafla değil hayatın içinde ispatlayan hareketler için işçi sınıfırun ve diğer emekçilerin kitle örgütleri içinde ortak amaçlar etrafındaki birliği en az işçi sınıfı partisinin birliği kadar önemlidir. 

Bu kapsam içinde demokratik kitle örgütlerinin bugünkü durumuna bir göz atıldığında içaçıcı bir durumla karşılaşmak olanaksızdır. Hemen belirtelim ki, karamsarlığa düşmenin de anlamı yoktur. İleriye yönelik umut verici gelişmeler söz konusudur. Ancak bugün demokratik kitle örgütleri içinde karşı karşıya gelinen sorunların çözümünün belirli bir zaman istediği de bir gerçektir. 

Bugün demokratik kitle örgütlerinin varoluş nedenine, temel çıkış noktasına yani kitle tabanının ekonomik, sosyal, mesleki ve demokratik taleplerine 


yan çizen, bunları küçümseyen sözde siyasi çizgiler vardır. Bunların gözünde demokratik kitle örgütleri “devrim"'i gerçekleştirecek, temel örgütlenmelerdir. 
Goşizm olarak nitelendirilen bu sözde 'siyaset"'ler, köklü bir ideolojiden yoksunluğun bir sonucu partileşememelerini parti düşmanlığına dönüştürmektedirler. Bir parti kurduklannda, kurdukları partinin çok kısa zamanda ikiye, dörde parçalanacağını çok iyi bilmekte ve kendilerine şu ya da bu demagojiyle baj dıkları kişileri "'partileşme süreci"' gibi bir safsatayla oyalamaktadırlar. Nitekim partileşmelerine dahi gerek kalınadan bu günden yarına sürekli bölünmekte ve fraksiyon üstüne fraksiyon doğurmaktadırlar. 

Genel durumları bu olunca da, kitle örgütlerindeki hedefleri, kitle örgütünün birliğini de bozarak o örgütten üç-beş militan kazanmak olmaktadır. Hangi amaca hizmet edeceği belirsiz üç-beş militan için de binlerce. örgütlenmeye hazır emekçileri örgütü kuşkuyla bakar duruma getirmekte, örgüte üye olmuş, sağlıklı bir çizgiye oturmuş kimseleri de örgüt dışına itmektedirler. 

Diğer bir siyasi çizgi ise, kısa erimli amaçları için uzun erimdeki kazanımları bir yana itmekte, kendi insiyatifinde örgütler yaratmak için güçlü örgütleri sözde bilimsel.özde bilim dışı günün koşullarına uymayan yaklaşımlarla bölmektedirler. Siyasi güç gösterisi için kitle örgütlerinin gücünü eylemde kırmakta kaçınmayan bu görüş Türkiye'de "ilerleme" adı altında tanınmaktadır. 

Kısaca özetlersek, demokratik kitle örgütleri, bugün "'siyasetlerin"' tasallutu altındadır, Tutarlı bilimsel sosyalist bir doğrultudan yoksun bu sözde "siyasetler" bu tavırlarıyla binilen dalı kesmeyi kısa erimli hedefleri ile uygun bulmaktadır. 

Demokratik kitle örgütlerinin yönetim kadrolarında bulunanlar da bu yanlış eğilimlere zaman zaman çanak tutarak örgütsüz milyonlarca emekçiye ihanet etmektedirler. Amaç emekçileri en azından kitle örgütlerinde en yoğun biçimde örgütlemek olmak gerekirken, örgütsüz kesimlere yan çizilmekte, kitle tabanının somut sorunları bir yana itilmekte ve doğal olarak siyaset kuyrukçuluğu yapılmaktadır. Kısaca bu- 


günkü durum budur. 


1 Mayıs herşeyden önce, işçi sınıfının uluslararası 
birlik, dayanışma ve mücedele günüdür. İşçi sınıfı 1 
Mayıs'larda birlik ve mücadele azmini yeniler,ekonomik-demokratik taleplerini vurgular. Bu talepleri genelde verilen bağımsızlık demokrasi, sosyalizm mücadelesinden ayrı değildir. 

1 Mayıs'larda işçi sınıfının birliği özenle ön plana 
çıkarılır vebu anlamda bugünün.kutlanma hazırlıklarını da sendikalar yüklenir. Siyasi partilerin bu kutlama törenlerine katılımı semboliktir. Siyasi parti liderleri protokolda yer alırlar ancak pankart ve flama açmazlar. 


Dünya üzerinde ister kapitalist, isterse sosyalist ülkelerde olan kutlanış biçimi bu olan 1 Mayıs, Türkiye'de bu yıl bu yaklaşıma taban talıana zıt bir anlayış içinde kutlandı. Bunun nedeni ise birinci soruyan verilen yanıt içinde yer alıyor. 

1 Mayıs Alanı'nda kitle örgütleri bir yana itilmiş, 
“siyasetler" yarışı bir arenadaymışcamna tam boy kendini göstermiştir. Pankart ve flamalarının ardında bir avuç kişiyi topl: siyasi "partiler ' yanında bütün gücünü ro örgütünde toplayan "partisiz"lere kadar her görünümde "siyaset" panayırı. 

Bu arada Türkiye İşçi Partisi'nin 1 Mayıs'a katılım konusunda almış olduğu kararı ve uygulamayı saygıyla anmak isterim. Her partili ve sempatizanın kendi kitle örgütünde katılım kararı, kitle örgütlerine bilimsel yaklaşım ve ileriye yönelik olumlu bir ışığm ifadesi olmuştur. 

Bunun ötesinde parsacı yaklaşımlar öylesine boyutlar kazanmıştır ki, işçi suufının ve yandaşı emekçilerin kitle örgütlerinde özenle vurgulamak istediği, bir genel grev, bir referandum, bir sendika hakkı, bir memurlara politik haklar sorunları salt siyasi aloganların içinde cılız bir зев olmaktan öte geçememiştir. 

İşçi sınıfının katılımındaki göreli düşüklük ise son derece dikkat çekicidir. Bu tüm ilericilerin yurtseverlerin ve sosyalistlerin gözbebeği olmak durumundaki DİSK'in ne denli bir "siyaset" tasallutu altında kalmış olduğunun bir ifadesidir. İşçi sınıfının birliğini sırf siyaset çıkarları için parçal nlar bir Petrol Kim- bir Turizm-İş'i yoketmek için yüzbin dalavere renler ciddi ciddi düşünmelidirler, İşçi sınıfının birliğine büyük darbeler indirildi. Bugün de aynı tavır başka düzeyde kitle örgütlerindeki yandaşlarını kadro 
örgütlerine çekerek sürdürülüyor. 3 
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Öncelikle ve ivedilikle demokratik kitle örgütleri bu darboğazdan kurtarılmalıdır. Durum umutsuz değildir. öncelikle bu sözde "'siyaset"ler mutlaka görmelidirler ki, kitle örgütlerine bilim dışı yaklaşımlar binilen dalın kesilmesi demektir, kazanılmaya açik milyonlarca emekçiye ihanet demektir. 

İstesek de istemesek de dışımızda objektif bir gerçeklik kazanan bu "siyasetler" demokratik kitle örgütlerinde nasi lışılması gerektiğini öğrenmelidirler, Kitle örgütlerinin birliğini bozarak değil, o birliği koruyarak kendine taraftar kazanmak esastır. "Ѕіуаset" militanları bu gerçeği ayrıntılarıyla öğrenmeli ya da bunlı öğretilmelidir. Bilim dışı yaklaşımlara asla müsamaha edilmemelidir. 

Demokratik kitle örgütleri ise başta belirtilen doğrular çerçevesinde özellikle kitle tabanının somut ekonomik-demokratik taleplerinden hareketle mücadelelerini sürdürmelidirler. Kitle örgütleri eylembirliği» ni bu somut sorunlar etrafında oluşturmalıdır. Çıkış noktası, ileriye yönelik olumlulukların başlangıcı bu olmalıdır. Yoksa kitle örgütlerini bir "siyaset" çıkmazında boğulmaktan kimse kurtaramaz. 
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Soruyu yarıtlamadan önce demokratik kitle örgütü denen örgütler nedir, ne değildir, buna kısaca değinmek istiyorum. 

Demokratik kitle örgütleri (DKÖ) kapitalizmin bir ürünü olarak toplumsal gelişmenin belirli bir aşamasmda ortaya çıktı. İlk örnekleri 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İngiltere'de görülmeye başlandı. 
Bu tarihlerde aynı meslekten olan kalifiye işçiler mesleki-ekonomik çıkarlarını yükselen sanayi burjuvazisi- ne karşı korumak için sendika kurmaya başladılar. 
Daha önce de yine İngiltere'de işçilerin ortak mesleki çıkarlarını savunmak için birlikler oluşturdukları görilmektedir. Ancak bunlar, geçici biraraya gelişler biçimindeydi. 

İşaret edilmesi gerekli olan bir nokta; işçi sınıfının sendikal örgütlenmesinin, siyasal örgütlenmesinden önce tarih sabnesine çıkmış olmasıdır. 

Kapitalist gelişmenin daha sonraki işçi sınıfının siyasi planda örgütlenmesi, sendikal düzeydeki örgütlenme ihtiyacım ortadan kaldırmadı. Siyazal plandaki örgütlenme, sendikaldüzeyde örgütlenme ile çelişir bir durum yaratmadı. Bu doğaldı, çünkü bu iki ayrı düzeydeki örgütlenmenin nihai hedefleri farklıydı. Hedeflerdeki farklılık örgütlenme biçimi ve yöntemlerinde, mücadele yöntemlerinde farklılıklar getiriyordu. 

Siyasi örgütlenme iktidarı almayı amaçlıyordu, iktidar mücadelesi veriyordu. Buna karşın sendikal örgütlenme verili koşullarda işçi sınıfının ekonomik- demokratik haklarını korumayı, mevcut olanların genişletilmesini, yeni haklann kazanılmasını amaçlıyordu. İktidar mücadelesi ile ekonomik-demokratik haklar mücadelesi ayn düzeylerdeydi ama bu, iki mücadelenin birbirlerinden kopuk, soyut olduğu ап!апиna da gelmiyordu. İşçi smıfının bilimi, toplunısal mücadeleler tarihi ve dünya çapındaki somut kazanımları şunu kanıtladı ki, işçilerin nihai kurtuluşu ancak kendi iktidarlarını kurmalarıyla mümkündür ve nihai ekonomik-demokratik taleplerine bir daha geri al mamak üzere ancak kendi iktidarlarında kavuşabilirler. Bu itibarla sendikal hareket ve ekonomik-demokratik haklar mücadelesi işçi sınıfının iktidara yürüyen siyasi hareketine tabi ve onunla uyumlu olmak durumundadır. 

Sendikal örgütlenme ya da benzeri örgütlenmeler yalnızca işçi sendikaları ile sınırlı kalmadı. İşçi sınıfının müttefiki emekçi sınıf ve katmanlarda da bu tür örgütlenmeler ortaya çıktı. Özellikle sanayi ve teknolojideki hızlı gelişmeler meslek sahibi ücretlilerin sayısını hızla artırdı ve yine bu gelişmelere bağlı olarak teknik elemanlar, öğretmenler, sağlık personeli, büro memurları, idari personel ve benzeri emekçilerin sınıfsal konumlarında önemli değişiklikler oldu. Bunların arasından örneğin teknik elemanlar, giderek artan sayılarda üretim ve dağıtım sürecinde yer almaya ve işçilerle yanyana çalışmaya başladılar. Sayılan ücretli emekçiler işçilerinkine benzer sorun! geçim akıntısı, konut sıkıntısı, işsizlik, iş güvenliğinden yoksunluk gibi sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Bunun sonucu olarak ekonomik-demokratik haklarını, mesleki çıkarlarını koruyabilmek amacıyla örgütlenme ihtiyacı bu kesimler içinde de yaygınlaştı. 

Ülkemizdeki demokratik kitle örgütleri de benzer nesnel koşullardan kaynaklanarak ortaya çıktı. Kurulabilmeleri ve sürdürülebilmeleri de hakim sınıflara karşı verilen çetin bir mücadele ile mümkün olabildi. 
Bu mücadele bitmiş değil. Örneğin kamu kesiminde çalışan emekçiler hâlâ sendika kurmak hakkına sahip değiller. Ancak, derneklerde örgütlenebiliyorlar. 

Hakim sınıflar ve onların siyasi iktidarına karşı DKÖ'lerin verdikleri mücadelenin hemen yanıbaşında bir iç mücadele de yükseliyor. Bu iç mücadele, DKÖ düzeyinde uç veren "siyasi çizgi" hastalığına karşı veriliyor. 

DKÖ burjuva anıfiarının, tüm gerici-faşist güçlerin tam boy hedefi iken sürüp giden bu hastalık içinde bulunduğumuz zaman kesiti itibariyle bu örgütlerin en büyük zaafıdır. Nedir bu hastalık? 

Demokratik kitle örgütleri, sınıfsal durumları itibariyle demokratik özlem ve eğilimleri bünyelerinde taşıyan kitlelerin örgütleridir. Kapitalist sistemde demokratik özlem ve eğilimleri bünyesinde taşıyan, işçi sınıfı ve diğer emekçi sınıf ve tabakalar ile gençlik ve aydın kesimleridir. DKÖ'de bu sınıf, tabaka ve kesimlerin örgütleridir. Amlan sınıf, tabaka ve kesimlerden olanlar, kendi öznel niyetleri ve siyasi tercihleri her ne olursa olsun, nesnel olarak kapitalizmin sömürüsüne tabi ve burjuvazi ile müttefiklerinin ekonomik, siyasi, toplumsal baxkısmın hedefidirler. Onların düşmanları tek ve ortaktır. Ama ortak düşmana karşı kişiden kişiye değişen tavırlar sözkonusudur. Hatta sayıları kü- 


çümsenemeyecek miktarda işçi ve emekçi ortak düşmanı görememekte, başka yerlerde aramaktadır. Çünkü kişiler arasında siyasi bilinçlenme düzeyi açısından önemli farklılıklar vardır. Buna karşın bu kişiler, nesnel sınıflar konumlarından, üretim sürecindeki yerlerinden dolayı somut socunlarının, yaşadıkları sorunların farkındadırlar, bu scrunların çözülmesini istemektedirler. Yani somut ekonomik-demokratik taleplerinde ortaktırlar, talepleri uğrunda biraraya gelebilirler. 


DKÖ ekonomik-demokratik talepleri ortak, bu talepleri uğrunda ortaklaşa mücadele verebilecek kitlelerin örgütleridir. Bu itibarla siyasi görüş açısından heterojen bir tabana dayanmaktadırlar. Ви heterojenlik yönetimlerinde de kaçınılmaz olarak yansıyacaktır. Sözünü ettiğimiz "siyasi çizgi" hastalığı herşeyden önce bu gerçeği görinemezlikten gelmektedir. 


"Siyasi çizgi" ve taraftarları el attıkları kitle örgütlerinde kendi "siya: rini tabanın ortak taleplerinin önüne çıkartmakta, ekonomik'demokratik haklar için mücadeleyi "екопотігтіп batağına saplanmak” olarak görmekte ve yalnızca si düzeyde çalışma yapmayı kendi "siyaset kazanmayı yeğlemektedir. "Siyasi çizgi" yönetimine oturduğu DKöÖ'leri kendi siyasi hedeflerine ulaşabilmesinin doğrudan bir aracı olarak kullanmaya kalkışmakta ve adeta örgüte bir siyasi partinin işlevlerini yüklemektedir. Bu durum DKÖ'lerin varoluş nedeniyle çeliştiğinden dolayı da o örgüt en kısa zamanda kurumakta, hitap ettiği kitleden soyutlanmakta ve hiç bir işlevini yerine getiremez hale düşmektedir. Bu, hastalığın görünen bir yüzü. 


Diğer yüzü ise, "ekonomizmin batağına düşmeme" iddiası ile yola çıkanların öznel niyetlerinin tam tersine kitleleri siyasetten, onları nihai kurtuluşa götürecek olan işçi sınıfının siyasi hareketinden soyutlamalarıdır. Gösterdikleri çarpık hedeflerle, siyasi inançlarını sergileyen propaganda ve ajitasyonlarıyla işçi sınıfının siyasi hareketi ile kitleler arasına bir sis perdesi çekiyorlar. "Keskin devrimci" terminolojileriyle, burjuvazinin her türlü provokasyonuna açık "devrimci" eylemleri ile kitleleri kazanmak değil, tam tersine, genel olarak siyasi eylemin dışına itiyorlar. Bu da aynı sonucu yarattıyor. DKÖ'lerin kitleden kopması kitle örgütü olmaktan çıkması. 


Temelinde, işçi sınıfının ideolojik-siyasi füli öncülüğünü inkar yatan "siyasi çizgi"lerin el attıkları DKÖ'lerdeki başarıları(!) bunlar. 


İşçi sımfının ideolojik-siyasi-fiili öncülüğüne inanmak yeterli değil. Buna inananlardan da yüce amaçlar uğrunda olsa bile DKÖ'leri salt siyasi hedefler uğrunda bir araç olarak kullanmayı mübah görenlerin nesnel olsrak içine düştükleri durum "siyasi çizgi"lerin içine düştüğü duruma özdeş. "Bir işçi sınıfı partisi" ne inanılnuş olsa bile bu böyle. Çünkü her iki tarafta, birbirinden ne kadar farklı noktalardan hareket etmiş olurlarsa olsunlar, DKÖ'leri işlevleri dışına çıkardıkları anda aynı yöntemleri kullanıyor, aym somut воnuca ulaşıyorlar: Siyasi tasfiyecilik, buna karşılık örgüte kendi siyasi taraftarlarım doldurabilmek için üye kaydında sonuna dek zorlanan, genişletilen tüzük maddeleri, bu sayede kongreden kongreye üye oldukları "derneklere" uğrayan "çok dernekli - gezer üye kuvvesi"" oluşturulması,eylemde birlik ajitasyonda serbestlik gibi yöntemler ve üyeleri karşılıklı saygı, güven ve ortak hareket kararlılığını yitirmiş, içi boşalan, etkisiz örgütler. 


Varolan DKöÖ'lerdeki tahribat yalmzca bunlarla sınırlı değil. Varolan demokratik kitle örgütünde siyaai ağırlık kazanamayacağım anlayan уа da örgüt içinde demokratik bir uğraş vererek yönetime gelmeyi uzun ve çetin bir yol, zaman уібгісі (!) bir yol olarak gören "siyasi çizgiler" ve uygulamada bunlarla aynı çizgiye düşenler son zamanlarda kestirme (!) bir yol buldular: Kendi dergahlarını açıyorlar. Yerden mantar biter gibi demokratik kitle örgütü (!) bitiyor. Siyasi kadrolar yeni keşfettikleri bilimsel doğrular (!) adına yola çıkıyor, örneğin kamu kesiminde çalışan emekçilerin kurulmuş merkezi, demokratik kitle örgütlerinin yanlış bir örgütlenme modeli olduğunu ilan ediyor ve ondan sonra gelsin işyerleri düzeyinde ya da işkolları esasına göre kurulmuş dernekler. Ama ne hikmetse bu çok doğru olduğu söylenen yeni modellere göre de aynı işyerinde ya da işkolunda birden 


fazla dernek ortaya çıkıveriyor. Siyasi görüşü her ne olursa olsun, şu a bu ölçüde de olsa kitle içinde çalışma, kitleyi tleme pratiğine sahip dar kadrolar bin parçaya bölünüyor ve bu "dergâh" açma savaşına sürülüyor. Bu tür derneklerde örgütlenecek "'kitle" de yine eri kestirme yoldan bulunuyor: O, örgütlenme biçimine karşı çıkılan merkezi, kitle örgütlerinin hazır üye tabanları. Ve o tabandan koparılanbilen üyeler mükerreren örgütleniyor. Bu tür örgütler, Birer tabela örgütü olmaktan pek fazla ileri gideriyor ama ekonomik-demokratik haklar mücadelesinin ve bu mücadelenin bir üst düzeydeki aşaması olan antiemperyalist - antifaşist mücadelenin ön saflarında yer alan güçlü kitle örgütlerini kemirerek, emekçi kitleler içinde birleşilen noktaları değil de s; yrılıkları ön plana çıkarıp, kitlesel demokratik dayanışmayı zayıflatarak örgütler arası işbirliği ve dayanışmayı yarattıkları siyasi yarışma - rekabet ortamında zayıflatarak, çok sayıdaki iyi niyeti іпзагџп emek ve zamanını "'devrimci"' lafazanlıklarıyla mükerrer örgütlenmeleriyle, mükerrer faaliyetleriyle boşa harcatarak cüsselerinden daha büyük tahribata yol açıyorlar. 


Söylenecek daha çok şey var. DKÖ'lerin şu арфа içinde taşıdığı zaaflar genel hatlarıyla bunlar. 
örgütlerin tek tek durumları bu olunca DKöÖ'ler а sındaki eylembirliği - güçbirliği meselesinde de bir adım daha ileri gidilemiyor, "siyasi çizgi hastalığı" 

dayatmalarında tıkanıp kalıyor. Uzun tartışmalardan sonra yapılabilen ortak bir kitlesel eylem, ortaklıktan çıkıyor, siyasi yarışma ve rekabetin sergilendiği, siyasi sloganların yarıştırıldığı çok başlı ey- 

'itmetik toplamına dönüşüyor. Eylemin or- 

bir yanda, kendisi bir yanda kalıyor, Asıl hitap edilmek istenen işçi ve emekçi kitlelerin ise bambaşka bir yerde "beklemekte" olduklarını söylemeye gerek yok sanırım. 


Tüm bu kargaşaya, zanflara, hastalıkları rağmen, DKöÖ'lerin olması gerektiği noktada tutmaya alışan, her türlü sapma! i; 
merkezi, kitle maya çalışan, kitlelere doğru hedefler gösterebilen, doğru mesajlar iletebilen, tutarlı kitlesel eylemler düzenliyebilen sosyalist, ilericiler, demokratlar var. 
Gözlenen tablonun tek olumlu, ama önemli yanı da 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İstanbul'da 1 Mayıs Alanı'ndaki kutlama törenleri görkemliydi. Burjuvazinin, gerici - faşist güçlerin tüm gözdağına, karşı propagandasma rağmen, 1 Mayıs 1977'de yaşananlsra rağmen törene ikiyüzbine yakın insanın katılışı anlamlıydı. Olay çıkmaması anlamlıydı. Ama bunun ötesinde 1 Mayıs töreni, katılan “demokratik kitle örgütleri"'ndeki tüm zaaf ve hastalıklarla maluldü. İşçi sınıfının bu birlik, mücadele ve dayanışma gününde önceden kararlaştınlImış, ortak ekonomik-demokratik-siyasi talepleri etrafında kenetlenen insanlar ya da örgütler değil, slogan yarıştıran, eylemin merkezi disiplininin dışına çıkmış "'siyasetler" vardı. "Siyasi çizgiler" ve bir kez daha somutta onlarla aynı konuma düşenler birlik ve dayanışmanın en fazla somutlanmas gerektiği böylesi bir günde bile gözlerini kırpmadan ayrılık noktalarını öne çıkarıyorlar ve eylemi amacının dışına taşırıyorlardı. İçlerinde çeşitli siyasi görüşlerden işçileri-emekçileri barındıran sendikal örgütler ve dernek statüsündeki güçlü, merkezi kitlesel örgütlerin bütünselliği, demo! ik ve merkeziyetçi işleyiş biçimleri ve örgüt içi disiplinleri bir kez daha ayaklar altına alınıyordu. Hayatın her anın- da ve her alanında tutar! л ve bilimsel doğruları, işçi sınıfının bilimini kendilerine rehber edinenler ise olanlan ibretle seyrettiler ama tüm bunlara rağmen eylemin amacına ve disiplinine kesinlikle sadık kaldılar. 
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Yukarıdaki soruları yanıtlarken de değindiğim gibi, demokratik kitle örgütü olayını işçi sınıfının bilimi çerçevesinde özümseyenler bu örgütlerde uç veren hastalıklara karşı mücadele ediyorlar ve yılmadan da mücadele edecekler. Darboğazdan çıkışın ön koşulu bu. Ama hastalıkların üstesinden gelinmesinde asıl, Türkiye işçi sınıfının siyasi hareketinin ülke genelindeki gelişim hızı belirleyici olacak. Çünkü başka bir örgütsel aracı, olanağı olmadığı için DKöÖ'ler somutunda uç veren bu hastalık siyasidir, nihai olarak tedavisi de siyasi olacaktır. 


yə РУ Е У ГДР rr ОТЕ ИШ 
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AMBARGO OLTASI YENİDEN KIBRIS'A TAKILDI 


ABD Kongresi'nin Türkiye'ye karşı aldığı silah ambargosu kararının kaldınmas olasılığı geçtiğimiz bafta sonuna doğru büyük ölçüde ortadan kalktı. 

| Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nun ambargonun kaldınlması önerisini 3 Mayıs gecesi sadece 1 oy farkla benimsemesinden sonra, Amerikan Senatosu'nun ilgili komisyonu geçen Perşembe gecesi öneriyi 4 oy farkla reddetti. Böyelece, ambargonun kaldırılması önerisinin Temsilciler Meclisi genel kurulundan geri çevrilmesi aşağı yukarı kesinleşti. 

Amerikan silah ambargosu kararının kaldırılmasının artık büyük ölçüde görüntüye ilişkin bir sorun haline geldigi daha önce Yürüyüş'ün sütunlarında dile getirilmişti. ABD Kongresi'nin ambargo kararının 15 Şubat 1975'te yürürlüğe girmesinden bu yana değişik biçimler altında ABD'nin Türkiye'ye silah satışlarının sürdürülmesi için olanaklar yaratılmıştır.Carter yönetiminin Nisan ayı başında yaptığı öneri üzerine Kongre'den geçmesi beklenen yeni karar, Mart 1976 tarihli Türkiye - ABD Savunma İşbirüği anlaşmasından bağımsız olarak, Şubat 1975'te yürürlüğe giren yasa maddesinin iptaline ilişkin olacaktı. Diğer bir deyişle ABD Kongresi nden beklenen karar, artık ambargonun kaldırılmasından çok, ABD'nin, Türkiye'ye silah satışı yasağmdan vazgeçtiğini resmen ve Kongre'nin ağzından da ilan etmesi anlamını taşıyacaktı. Böylece, Amerikan Kongresi'nin Türkiye'yi diplomatik alanda zayıflatmaya yönelik tutumunun değişmesi bekleniyordu. 


ABD'NİN DESTEĞİNİ 
KAZANMA YARIŞI 


desteğine dayanma yarışının konusu haline gelmiştir. Yunanistan hükümetleri, Türkiye ile aralarındaki anlaşmazlık konularında Türkiye'yi asıl sorumlu gibi tanıtmak ve ülke içinde reklamı yapılabilecek ödüniere zorlamak için, Amerikan silah ambargosunu Türkiye'yi zayıflatan bir koz olarak kullanma çabasındadır. 
Yunanistan ve onun desteğine bel bağlayan bazı Kıbrıs Rum çevreleri, Kıbrıs sorununun çözümünde de ABD'nin Türkiye üzerine uygulayacağı baskıdan güç almaya çalışmaktadırlar. 

Türkiye'deki hükümetler ise, Amerikan silah ambargosunun sürdürülmesini, Yunanistan'la varolan anlaşmazlıkların ve Kıbrıs sorununun çözümü için herhangi bir girişimde bulunulmasının önündeki başlıca engel saymışlardır. Daha önceki Milliyetçi Cephe Hükümetleri gibi bugünkü Ecevit hükümeti de, ABD' nin desteğini ya da en azından tarafsızlığım sağlamadan sözü edilen sorunlarm çözümü yolunda adım atmaktan kaçınmışlardır. Bu tutum, Türkiye'nin uluslararası sorunlarının çözümünde ve dış ilişkilerinin düzenlenmesinde Amerikan emperyalizminin desteğini koruma ve bu destekten güç alma çabasını yansıtmaktadır. 


AMBARGO ÜZERİNDE 
PROPAGANDA SAVAŞI 


Türkiye ve Yunanistan'ın aralarındaki sorunların çözümünde Amerikan emperyalizminin desteğine dayanma yarışı, Amerikan silah ambargosunu iki ülke 


arasındaki diplomatik savaşın konusu haline getirmiştir. Ecevit hükümeti kuru- 


luşundan itibaren bütün çabalannı, ABD yönetimini, ABD'yi Türkiye karşısında gösteren silah ambargosu kararıun kaldırılması yönünde ikna etmeye yogunlaştırdı. Bu amaçla Kıbrıs sorununun çözümünde somut ve ciddi adımlar atılmaya hazırlandığı izlenimini kanıtlamaya çalıştı. Bu arada, silah ambargosunun 1976 Mart tarihli savunma işbirliği 


Türkiye'ye uygulanan Amerikan silah ambargosunun kaldırılıp kaldırılmaması sorunu, Türkiye'nin askeri gücünün korunup korunmamasından çok, gerçekte Türkiye ile Yunanistan'ın aralarındaki sorunların çözümünde ABD'nin 


Emperyalizmin uşağı, demokrasi düşmanları Moro'yu katletti 


Emperyalizmin karanlık güçlerinin verdiği işaretle Italya'da Hristiyan Demokrat Parti Başkanını kaçıran "Kızıl Tugaylar" geçen hafta başında Moro' yu katlettiler. Ülkenin içine düştüğü derin bunalımdan demokratik yöntemlerle çıkılabilmesi yolundaki ısrarlı çabalarıyla tanınan Moro'nun öldürilmesi, emperyalizmin İtalya'da demokrasiye karşı kurmaya çalıştığı tuzağın biiyüklüğünü sergiledi. Moro'nun yitirilmesi, ülkelerin demokratik gelişmesini sabote ye için emperyalist saldırganlığın hangi boyutlara ulaşabileceğini gösterdi. 

Emperyalizmin uşağı "Kızıl Tugaylar"'ın bu kalleşçe cinayeti için Moro' nun seçilmesi bir rastlantı değildir. Moro'nun 1976 sonbaharındaki yerel seçimlerden sonra Hristiyan Demokrat Parti'nin başkanlığına getirilmesi, A. 
Fanfini'nin temsil ettiği koyu antikomünist politikanın düzeltilmesi yönünde-Ki gelişmenin bir simgesi olmuştur. Ülkedeki son hükümet bunalımı sırasında hristiyan demokratlarla Komünist Partisi arasındaki program anlaşmasının gerçekleşmesinde Moro'nun belirleyici kişisel katkıları olmuştur. Moro, Hristiyan Demokrat Parti içindeki antikomlnist, demokrasi düşmanı kanadın baş hedeflerinden biri haline gelmiştir. CIA'nın Kızıl Tugaylar'ın namlusundan Moro'nun kalbine sıktığı kurşunlar, gerçekte İtalyan halkının demokratik gelişme özlemine sıkıimıştır. 

Moro'nun öldürülmesi, tüm dünyada çok geniş bir yelpazenin içinde yer alan çevreler tarafından kınandı. Moro'nun katlini lanetleyenlerin büyük ço-Zunluğu, insan hayatma yönelen tedhiş eylemciliğinin önüne kesinlikle geçilmesi dileğini dile getirdiler. Bu dileklerin içten olabilmesi, bu tür eylemlerin asıl yönlendiricisi demokrasi düşmanı, gerici güçlerin karşısında en geniş demokratik eylem birliğinin yanında yer almakla mümkündür. Başta CIA ol- 

Н mak üzere emperyalizmin casusluk ve fesat örgütlerinin faaliyetlerinin kökü 

.1— kazınmadan, demokratik hak ve özgürlükler emekçi halkın iradesine dayalı 

güvencelere bağianmadan, tedhiş belasından kurtulabilmek тійп кіп değildir. 

ү Gelecek, tedhişçiliğin karşısına çıkanlardan kimlerin Içten, kimlerin ise göz ' boyama telaşında olduğunu gösterecektir. 
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Carter: Neler planlıyor? 


anlaşmasının onaylanmasından ayrı olarak kaldırılmasını sağlayarak, ABD'nin Türkiye'ye desteğinin karşılıksız olarak devam ettiğini göstermeye girişti. 

Buna karşılık, Amerikan silah ambargosunun sona ermesi olasılığı, ABD'nin Türkiye üzerindeki baskılarından destek bulmaya çalışan Yunanistan hükümetinin ve Kıbrıs Run çevrelerinin karşıt bir propaganda savaşına hız vermelerine yol açtı. Yunanlstan'm ve Kipriyanu hükümetinin çabaları, Kıbrıs sorununun çözümünü kolaylaştırıcı girişimlerde bulunmaktan çok, ABD'yi yeniden Türkiye'nin karşı safında gösterme amacına yöneldi. Karamanlis hükümetinin, bu amaçla, ABD'deki tekelci sermayeyle içiçe geçmiş Yunan kökenli işadamlarına dayanan "Yunan Lobisi"ni harekete geçirdikleri görüldü. "Yunan lobisi" nin ABD Kongresi üzerindeki girişimlerinin başarıya ulaşmak üzere olduğu anlaşılıyor. Amerikan silah ambargosunun devamı, Türkiye'ye karşı emperyalist devletlerin desteğine dayandığı izleniminden güç almaya çalışan Yunanistan ve Kıbrıs Rum çevrelerinin kazandıgı bir puan olacaktır. 


İKİ ÇIKMAZ YOL 


Yunanistan'ın ve Kıbrıs'taki yasal Kipriyanu ümetinin, Kıbrıs sorununun çözümü için Türkiye'ye karşı ABD' nin baskılarına dayanmaya çalışması asla haklı görülemez. Böylesi bir politika, Kıbrıs sorununa ABD'nin müdahalesini körükleyip meşrulaştırmaktan, Amerikan emperyalizminin bölgedeki koltuk değneği pozundan yarar ummaktan başka anlam taşımaz. Amerikan emperyalizminin Kıbrıs'lıların dostu gibi gösterilmesi, ABD'nin Kıbrıs'ın içişlerine müdahaiesine davetiye çıkarılması, Kısa vadeli iç propaganda başarıları için Ada' nın bağımsızlığından vazgeçilmesinden başka sonuç veremez. 

Buna karşılık Ecevit hükümetinin, Kıbrıs sorununun ve Türk-Yunan anlaşmazlıklarının çözümünü ABD'nin desteğinin elde edilip korunmasına bağlaması da, sadece Amerikan emperyalizminin bölgedeki hegemonya amaçları Için ortamın elverişli tutulmasına yaramaktadır. Amerikan emperyalizmine dayanma çabasının "ulusal çıkarları koruma" bahanesi arkasında meşrulaştırılması, Türkiye'nin emperyalizme bağımlılığıun pekiştirilmesinden başka souç vermeyecektir, 


İKİNCİ BİR YARIŞ 


Ecevit hükümeti, Amerikan silah ambargosunun sona erdirilmesini, yerli tekelci büyük sermayeye ve silahlanma yarışına bel bağiayan "etkili çevrelere" güven vermenin de bir aracı olarak görmektedir. Ecevit hükümetinin bu çabası, iktidarını (sağlamlaştırabilmek için, tekelci büyük burjuvazinin ve silah şa- 


kırdatma heveslisi milltarist çevrelerin vizesinden ve desteğinden güç alma yolunu seçtiğini kanıtlamaktadır. Ambargo kararının kaldırılmasının ulusal çıkarlarla, işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin özlemleriyle hiçbir ilişkisi yoktur. 
Tam tersine ambargo kararının sona erdirilmesi, olsa olsa, Ecevit hükümetinin emperyalizmin desteğini koruyup geliştireblleceğini işbirlikçi güçlere kanıtlamasına yarayacaktır. Ambargonun kaldırılmasına, emperyalizmle ilişkilerini düzeltmeye çalışan büyük burjuvazi ile silablanma yarışına kucak açan militarist çevreler bel bağlamıştır. Amerikan silah satışıyla ilgili biçimsel yasağın sona erdirilmesi, sadece, Türkiye'yi emperyalizme daha sıkı bağlayacak yeni planların reklam edilmesine, topraklarımızdaki saldırı ve işgal üslerinin varlığının yeniden meşrulaştırılmasına hizmet edecektir. 

Ecevit bükümeti, emperyalizmin desteğlni koruyarak işbirlikçi güçlerin gözüne girmek için Milliyetçi Cephe partileriyle yarışa ginne yolunu tutmuşa benzemektedir. Hükümetin, kendi geleceğini işçi sınıfının ve demokratik güçlerin çıkarlarından yana bir politikaya de-Zil, bütünüyle sermaye güçlerinin kararına bağlayan bu tutumu, gerçekte meydanın faşist güçlere bırakılmasından başka anları taşımamaktadır. Ecevit hükümeti, bu tutumuyla, Milliyetçi Cephe güçlerinin emperyalizmin ve tekelci büyük sermayenin işaretiyle yeni bir saldırıya hazırlanabilmesi için elverişli bir ortamın tohumlarını atmaktadır. Ambargonun sürdürülmesinden yararlanarak bükümetl zayıflatmayı uman Milliyetçi Cephe partilerinin, Temsilciler Meclisi ve Senato komisyonlarının son kararlanna gerici demagojinin bir malzemesi olarak sartmaları raslantı değildir. 


KIBRIS AMBARGO OLTASINDA 


Amerikan silah ambargosunun sürdürüleceğinin ortaya çıkması, Kıbrıs sorununu yeniden ambargo oltasına sıkı sıkı- ya takmıştır. Böylece, Kıbrıs sorununun çözümü yönündeki girişimlerin önüne, yeniden yoğun bir propaganda savaşı- nın yaratacağı bir sağırlık duvarı geçecektir. Ambargo oltası, gerek Türkiye ve Kıbrıs'ın Türk kesiminde, gerekse Yunanistan ve Kıbrıs hükümet çevrelerinde, Ada'nın geleceğini Amerikan emperyalizminin dayatmaları yönüne çekmek için kullanılacaktır. 

Kıbrıs sorununun çözümünün Türkiye'ye yönelik Amerikan silab ambargosunun geleceğine bağlı tutulmaktan çıkarılması zorunludur. Kıbrıs sorununun çözümü, Kıbrısla ilgili şu ya da bu tarafa emperyalizmin desteğinin kazanılmasından değil, Ada'da yaşayanların gerçek çıkarlarının korunmasında, bölge ve dünya barışının güçlendirilmesinde aranmalıdır. Başka türlü girişimler, Kıbrıs'ın yaşadığı acıların sürdürülmesinden başka sonuç vermeyecektir. 


Kitap: 


ЕЛЕЧЕ 


"1927 Komünist tevkifatı” 


TORKİYE'DE SOSYALİST HAREKETİN ÖNÜNDEKİ ÖNEMLİ GÖREV-LERDEN BİRİ DE, SOSYALİST HAREKETİN GEÇMİŞİNİN, BU GEÇ-MİŞTEN ÇIKARILACAK 'DERSLERİN GERÇEKÇİ BİR BİÇİMDE YENİ KUŞAKLARA AKTARILABİLMESİ. NE YAZIK Kİ, BU GÖREVİN KAR-ŞISINDAKİ EN BOYÜK GOÇLOKLERDEN BİRİ DE ELDEKİ VERİLE-RİN, BELGELERİN YETERSİZLİĞİ. HAREKETİN, GERİYE BIRAKTIĞI ÇOK AZ BELGE, ÇOK AZ ÇALIŞMA, ÇOK AZ ORON VAR. GÖREV, BİR YANDAN BU BELGELERİ YARATICI BİR BİÇİMDE YENİDEN DE-ĞERLENDİRİRKEN DİĞER YANDAN DA YENİ BİLGİLER ORTAYA Çl- 
| КАМАК. “1927 KOMÜNİST TEVKİFATI" BU ALANDAKİ SAYISIZ 
BOŞLUKTAN BİRİNİ DOLDURUYOR. 


Türki ye'de yepyeni, pml pırıl, İleriye açık bir kuşak yetişiyor. Buna kısara, 
1971 sonrası kuşak demek mümkün. 
İleriye, sosyalizme açık; ama “sol” adına, "sosyalizm" adına kendine sunulan hemen barşeyi tartışmadan, mantık Siizgecinden geçirmeden benimseıneye, üstelik de bunlara bir din gibi bağlanmaya eğilimli bir kuşak bu. Maoculuktan diğer sapkın akımlara kadar tüm “çiagi" ler, bu kuşağa en gözalıcı, en çarpıcı, en eihirli görünen sloganlarla, efsanelerle yaklaşmaya çalışıyor. Örneğin bir Maoculuk, orta öğretimin bilinen milliyetçi şartlanmalarından yararlanarak, bunları körükleyerek yaklaşıyor gençliğe. Kimileri, bir cinayetten уа da intihardan öteye geçmeyen kimi eylemleri, bilmeyenlere "şanlı 71 direnişi" olarak anlatıyor. 
Ötekiler, masal ve efsaneleri gerçeklerin yerine koyarak yararlanmaya çalışıyor gençliğin açıklığından ve saflığından. 


SOSYALİSTLERE 
DÜŞEN GÖREV 


Masalların, efsanelerin, abartmaların ve şovence kabarmaların yerine gerçekleri ortaya koymak sosyalist hareketin en büyük görevlerinden biri. Çünkü hem sosyalistler yarınların öncüsüdürler, hem de bugünün gençliği, yarı- nın en önemli gücüdür. Bugünkü kuşağı, 1971 öncesindekllerin çoğu gibi, yann "kaybolan bir nesil" olmasını engellemek için; eğitime, açıklığa ve aydınlığa bugünden kavuşmak gerekiyor. Buna kısaca, yeni kuşağın eğitimi demek mümkün. 


Ağzına verilen ber kaşığı ikirciksiz yutan çocuklara benzeyen bugünkü kuşağı yarın yitirmemek için, hiç çekinmeden bazı fetişlerin, mitlerin. üzerine yürümek gerekiyor. Açıkçası, burjuvaziden cinayetlerinin hesabını sormayı bir an bile unutmadan “şanlı 71 direnişi- nin" ne olup ne olmadığını açıklamak gerekiyor. Burjuvazinin büyük kozu milliyetçillğe en küçük ödün vermeden, şoven şartlanmalann üzerine korkmadan yürümek gerekiyor. Yaşamlarını sosyalizme adamış insanlara saygıyı ve burjuvazinin haskı döneminin koşullarını bir an bile göz ardı etmeden, Türkiye sosyalist hareketinin geçmişini, eksiği ve (azlası Це, ama gerçeklere oturtarak ele almak gerekiyor. 

Bunlar, sosyalist hareketin ideolojik plandaki en önemli görevlerinden bir bölümünü oluşturuyor. Gerekli ciddiyet ve sorumluluk içinde bu görevlerin üzerine yürünmediği sürece, gerçekler hiç çekinilmeden ortaya konmadığı sürece, зо5- yalist hareketin genç, ileriye açık ama bilinçsiz bir kuşağa karşı sorumluluğunu yerine getirmesinden söz edilemez. 


VERİSİ, BELGESİ KIT BİR GEÇMİŞ 


Türkiye'de yukarıda çizilen çerçeve- nin bir parçası olarak, sosyalist hareketin tarihine eğilmek isteyenler hangi verilerden yararlanacaklar? 


Ne yazık ki, eldeki belgeler ve veriler, belki de hiçbir ülkenin tarihinde görül- 


meyecek kadar yetersiz ve kısır. Örneğin bugün, Ajlan Sayılgan'ın hızlı antikomü- 


MAHKEME KANALIYLA 
ALDIĞIMIZ TEKZİPTİR: 
BURJUVA MANTIĞI 


YURUYUŞ Dergisl Yazıişleri Mü dürlüğüne; Derginizin 7.Mart.1978 tarihli sayısının 10. sayfasında 25-26.Şubat 
1978 tarihlerinde yapılan 61. Genel Kurulumuz konu edilerek, örgütümüze çirkin saldırıda bulunuhnuştur. 

Belli bir siyaset adına yayın yapan derginizin bu tür eleştirilerden çok, bllimsel temele dayalı değerlendirme ve eleştir yapması gerekirdi. Ama, örgütümüze saldında; mantık; küçükburjuva, metod; tezvirat olunca bu sonuç çıkmış oldu. 

Genel Yönetim Kurulumuz: 

1- Emperyalizme ve (aşizme karşı demokrasi güçlerinin ilkeli ittifakının ргаtik olarak gündeme geldiği şu sıralarda bu tür saldınlan “kuyruk acısı sonucu da olsa" provakasyon olarak niteler. 

2- Örgütümüzün tüzel kişiliğini temsli eden Genel Başkanımız; DİSK içinde ve devrimci çevrede prensip dövüşü yapmış, sendikal alanda foalleşmiş apoletli kişlilere dayanarak değli, hayatın canlı diyalektiği içinde "Iş" yaparak bugüne kadar gelmiştir. Yıllardır sürdürülen bu kararlı mücadele, örgütümüzün tüm organ birimlerinin kollektif düşünce ve davranışı Пе yürümüştür. 

3- Genel olarak Türkiye İşçi Sınıfnun 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nitel gelişiminin örgütümüzde yansımasını, küçükburjuva mantığının almamasını çok doğal karşılıyoruz. Zira küçükburjuva mantık; İşçi Sınıfının kendi bilimini kavramasını kabullenemez. Onu güdülenler olarak niteler. Mantık bu olanca metod da elbette "kullanmacı" olur. 
Kendi marifetlerini başkalarına mal etmeye çalışırlar. 

4- YÜRÜYÜŞ Dergisi ve onun dayandığı siyaset şunu açıkça blimelidir: BASIN-İŞ'te Burhan Şahin ve diğer kişiler değil, İşçi Sınıfı Sosyalizminden kaynaklanan ekonomlik-demokratik mücadele prensipleri vardı. Ellerine tutuşburulan yazıları, anlamadan okuyan robotlar değil, İşçi Sınıfı bilimini okuyarak, hazmederek mliltanlaşan unsurlar vardır. Bu unsurlara "robot", "bülbül" yakıştırması yapmak, organları Кі етіп oyuncağı olarak gönnek ve göstenneye çalışmak İşçi sınıfının düşünce ve davranışı İle tanışmamış Burjuva ve Küçükburjuva Sosyalizminir harcıdır! 


BASIN-İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU 


Genel Sekreter 
Hüseyin KARAHAN 


Genel Başkan 
Burhan ŞAHİN 


nist Tevejoğlu'nun ya da Darendelioğlu' nun yararlandıkları ve kitaba çevirdikleri belgeler dışında elde çok az veri, çok az belgevar. Hareketin geriye biraktığı çok az belge, çok az çalışma, çok az ürün var. Tabli, hayal gücü hayli geniş kimilerinin, aksini iddia etmesi mümkün olanlar birer birer öldükten sonra ortaya çıkardıkları “'anılar"' bunlara dahil değil. 
Bunlar daha çok kişisel birer yazarlık denemesi niteliğini taşıyor. 

Geçtiğimiz aylarda, yeni bir kitap yayınlandı. "1927 Komünist Tevkifatı" başlığını taşıyan ve Birikim yayınları tarafından hazırlanan kitap, başlığından da anlaşılacağı gibi, 1927 tevkifatını konu alıyor. Araştırmacı Mete Tuncay'ın sunuşundan sonra, o dönemin Vakit gazetesinde yer alan duruşına zabıtları aktanlıyor. 


Mete Tuncay'ın sunuşunda da belirtildiği gibi, 1927 tevkifatuun önemli özelliklerinden biri, ilgili davanın İstiklal Mahkemelerinde ya da gizli askeri sıkıyönetim mahkemelerinde görülmemiş olması. Bu, açıklığı da beraberinde getiriyor. Bunun dışında, söz konusu duruşmalar ile ilgili zabıtların daha sonra yanması, elde tek kaynak olarak duruşmayı yayınlayan Vakit Gazetesi'ni bırakıyor. 
Kitabı yayıma hazırlayanlar, Vakit gazetesinde yer alan haberleri, yeni yazıya 


aktarmışlar. Böylece, Türkiye'de sosyalist hareketin tarihine İlişkin somut bir belgeye kavuşuyoruz. 


BİR KUŞAĞIN DRAMI 


1927 tevkifatına ilişkin belgelerden 
ortaya çıkan bir temel gerçek var. Belgelerin özünü de bu gerçek oluşturuyor. 
Açıkça ve kısaca şu: İşçi sınıfının kendiliğinden багекеЧпіп en ağır baskılar altında zincirlenmeye çalışıldığı, aydın kadroların ise neredeyse bütünü ile Kealist ideolojinin şu уа da bu versiyonu- nun esareti altında bulunduğu koşullarda, çorak bir toprakta iğneyle kuyu kazmaya çalışan bir işçi &ınıfı sosyalistinin azmi ve mücadele bilinci. 


1927 tevkifatında yargılanan 48 kişiden belki де yalaızca birinin, Şefik Hüsnü'nün bu niteliğe sahip olması, aynı zæmanda bir kuşağın dramını da yansıtyor. Hiç kuşkusuz bazı başka gerçekleri de unutınamak koşulu ile. Bir kez, aynı davadan sanık olan 7 kişi, gıyaben yargılanmışlardır. Bu davaya İlişkin olarak bunlar hakkında söz söyleme olanağı yok. Aynca, yargılananlar arasında, saуі az da olsa, başka İşçi sınıfı devrimdileri, bilinçli militanlar da olabilir hiç kuşkusuz. Sözünü ettiğimiz, çalışma biçimi, ideolojik yetkinliği, mücadele а2- mi ve burjuva mahkemesinin önünde inancından en küçük ödün vermemesi ile yalnızca bir tek kişinin sivrilebilmesidir. 

Dram burada ortaya çıkıyor. Bir yanda, bilinci, mücadele azmi ile ön plana çıkan çok ama çok dar bir kadro, Öte yanda, kendiliğinden gelişen, bilinçsiz yığın hareketi. Arada bir köprü olması gerekmez mi? İşte böyle bir köprünün olmayışı, sosyalist hareketin 1927'deki dramını oluşturuyor. 

Köprü olması düşünülenler, bilimsel sosyalizm bilincini ülkedeki kitlesel hareketlenme ile bütünleştinnesi beklenenler var. Bunlar da 1927 duruşmasında 


Malatva senaryosu 


Elazığ sahnesinde 


Malatya olaylarının ateşli henüz killenmeden, Doğu bölgesinde yeni oyunlar tezgahlanmaya başlandı. Kars ve Iğdır'da cereyan eden olaylar, sanki daha büyük bir operasyonun üvertürü izlenimi veriyor. Doğu Anadolu'da ikinci bir Malatya olmaya aday görülen kentlerden biri de Elazığ. Elazığ'da geçtiğmiz haftalarda yeni patlamalar körüklenmek istendi. Malatya olaylanndan çıkanlan dersler; kısacası Malatya deneyimi, Elazığ'da da tekrarlanmak istendi. 


ALTYAPI 


Elazığ, Malatya gibi işçi sayısının hayli çok olduğu bir ll. Karayolları, Ke- 


ban, Çimento fabrikası, ferrokrom gibi işyerlerinde toplam 30 bin sendikalı işçInhı bulunduğu söyleniyor. 

Ancak, Malatya'dan farklı olarak, Elazığ'daki işyerlerinde MHP'li, MİSK in önemli bir ağırlığı var. Son zamanlarda, örneğin Keban'da, işçilerin MİSK'e rağmen grevkararı almaları, sendikal harekette ve İşçi kesiminde faşist denetimin kırılınakta olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, bugüne dek eldlen tohumlarla, bugün 30 bin işçiden en az 
15 bininin, faşletlerin doğrudan tehdit 
ve denetimi altında bulunduğu da bir gerçek. 

Elazığ'ın bir diğer özelliği de öğren ci sayısının hayli yüksek olmas. Dev’ 


су; aa! zi gani Rana Da 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а да bir kuşağın dramı 


yargılanıyorlar. Bunların arasında en önemli görevlerde bulunanların yanına, Kemalist ideolojinin mikrobu girmiş. 
Milliyetçiliğin mikrobu girm!ş. "Bu dönemde hiçbir şey yapmadan Kemalist Iktidarı destekleme" tutumunun mikrobu girmiş. Bunlar örgütün en üst kademelerinde yer ahp, hareketsizliğin ideolojisini ve "pratiğini" yaymaya çalışıyorlar. 


DÖNEK Mİ, DEĞİL Mİ? 


Kim bunlar? 

Biri örgütün İstanbul'daki yöneticisi Vedat Nedim Tör. Diğeri de kimilerince hareketin "ideologu" sayılan Şevket Süreyya Aydemir. "Dönek" olarak biliniyorlar. 1927'den sonra, fiili anlamda da hareketten kopuyorlar. Kemalizmin resmi ideologu oluyorlar. 

Dönek mi, değil mi? O zamanki deyimle Vedat Nedim ve Şevket Süreyya Beyleri dönek saymak mümkün değil. 
Hareketin talibsizliği de, biçbir dönem Marksist-Leninist olmayan bu iki kişinin, bir dönem hareketin başında yer alınalarından kaynaklanıyor. Yalnızca Vedat Nedim Beyin Iibbarları değil önemli olan. Bir de, her ikisinin, yoğun çalışma gereken bir dönemde, Komintem'in de saptadığı pasiflikleri var. Bunun felsefesi ya da "ideolojisi" var. Mete Tuncay, bunu şöyle belirtiyor: ` 


"1927 davasından sonra TKP'den kesnlikle kopan bu iki arkadaş dört yıl sonra Kadro'yu çıkarmaya başlayarak aşağı yukarı, partiliyken savundukları görüşleri bu dergi çevresinde sürdüreceklerdir." (5.15) 

İdeolojik anlamda "dönek" olduklanihi söylemek mümkün değil. 


"Yalnız adam" Şefik Hüsnü ile menşevik Vedat Nedim Bey arasındaki farkı, 
1927 davasında savcı da görüyor. Esas 
hakkındaki mütalaada Şefik Hüsnü icin 


Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve Fen Fakültesi ve yurtlar, hemen hemen tümüyle faşistlerin işgall altında. Faşist işgalden yakasını sıyırabilen, bir tek Veteriner Fakültesi var. Bu yüksek okullar ve yurtlar, faşizmin işgal merkezleri olduğu kadar, başka yerlere takviye gönderilecek yığmaklar olarak da görülüyor. Örneğin son Malatya olayları sırasında, Malatya'daki faşistlerin, Elazığ'dakl yurtlardan önemli ölçüde takviye aldıkları biliniyor. Bunun dışında 
11 Aralık mahalli seçimlerinde, bu yurtlardan MHP'li adaya 3000 oy çıktığı söylen'ıyor (!) Yurtların barındırdığı öğrenci sayısı bilindiğine göre, civar illerdekl faşistlerin kendi illerindeki "görev" lerini tamamladıktan sonra, Elazığ'daki yurtlara gelerek Elazığ'daki barekete katkıda bulundukları anlaşılıyor. 

Altyapıyı tamamlayan başka ögeler de var. Örneğin Malatya'nın "“'alevi-sün- ni" çekişmesi Elazığ'a da damgasını vuruyor. Bu çekişme faşistler tarafından özellikle körükleniyor. Ayrıca, kentteki güvenlik görevlilerinden önemli bir bölü- mü де "ülkücü"lerle aynı görüşü paylaşıyorlar. Bunlardan bazılarının, okullarda- ki faşist işgal ve saldırıları bizzat yönettikleri de biliniyor. 


KUŞATMA VE SALDIRI 


Elazığ, sürekli olarak işgal altındaki bir kent görünümündedir. İlerici olarak bilinen kişiler, şehrin ana caddelerine çı-Kamamaktadırlar. Bancabilecekleri tek ger vardır: Fevzi Çakmak mahallesi. Bunun dışında, kentindiğertüm kesimleri, 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söylenenler şunlar: 

"Dr. Şefik Hüsnü Bey, maruz kaldığı bunca mevanifengeller) ve müşkilata rağmen mefkuresi uğrunda hiçbir nedamet alameti göstermeksizin yürümekten çekinmemiş ve hatta memleket haricinde bile bütün azim ve iradesini sarfederek çalışmaktan geri kalmamıştır." 
(s.124) 

Aynı mütalaada Vedat Nedim Bey ise şöyle tanımlanıyor: 

“Fakat mumaileyh (adı geçen) bu mefkure arkasında Hüsnü Bey kadar fedakarlıklar ve cesaretler gösterememiştir. Bu sahada ihtiyatkar adımlarla yürümek istemiştir. " (5. 131). 

Vedat Nedim Beyin bu “faziletleri, daha sonra avukatı tarafından, savunma sırasında gerçekçi bir şekilde ortaya ko- 


nuyor: 
"Miivekkilim, komünistler meyanında bulunmuştur, fakat bu ismi geçen 


komünistler veyahut komünist denilen bu zevat fikirlerini icrai safhaya intikal ettirmek isteyince, müvekkilim durmuştur." (5. 141) 

Fikirlerini uygulama alanına koymak isteyenlerle bundan kaçınanlar arasında- 


faşistlerin işgal ve denetimi altındadır. 

Malatya senaryosunu Elazığ sahnesi- ne koyacak girişimler, yaklaşan 1 Mayıs" la birlikte hız kazanıyor. Faşistlerin özellikle yaydıkları, "1 Mayıs dolayısıyla Diyarbakır ve Tunceli'nden komünistlerin gelecekleri ve tüm camileri bombaiayacakları"'dır. Elazığ'da korku уа da şartlanma nedeniyle faşistlerin etkisi altında bulunan halkın büyük çoğunluğu, "camllerini korumak" üzere toplanmaya başlarlar. Büyük bir kalabalık, kentin en büyük camisi olan İzzetpaşa camisi önünde toplanır. Ancak saatler geçmekte, patlama olmamaktadır (!) 
Söylentilerin gerçekleşmemesi üzerine, halktan tepkiler yükselmeye başlıyor. 
Elazığ valisi de, olayların önüne geçmek, halkı yatıştırmak için elinden geleni yapmaktadır. 

“Caml bombalama" provokasyonu boşa çıkınıştır. Kuşatma'dan sonraki Ilk saldırı girişiminin beklenileni vennemesi üzerine, faşistler yeni oyunlara başvururlar. 


“SU ZEHİRLEME" MODASI 


Malatya olayları sırasında faşistler tarafından ortaya atılıp, büyük basının da "katkısı" ile ortalığı karıştıran "şehir suyunun zehirlenmesi" balonu, Elazığ" da da şişirilir. Malatya olaylarında Hamit Fendoğlu, belediye başkanı 141. Elazığ'ın da MHP'li bir belediye başkanı vardır. Olay çıkartabilmek için, 200 clvarındakl bir "öncü" faşist grup, "БеІеdiye başkanının annesi şehir suyundan 


ki farkı, mahkeme de değerlendirmiş ve Şefik Hüsnü 1 yıl 6 ay hapse mahkum olurken, Vedat Nedim'in 4 aylık cezası 
2 ay 20 güne indirilmiştir. Menşevizmin 
doğal sonuçlarından biri olan ihbarcılık, burjuvazi tarafından böyle ödüllendirilmiştir. 


“BEYANNAMELERİM 
YOLUNDADIR” 


Türkiye'nin o dönemki çorak toprağında, yeni kadrolar yetiştirmenin güçlüğü , bu işin ne denli sabır istediği, zaman zaman, yargılanan diğer sanıkların duruşma sırasında söyledikleri ile de ortaya çıkıyor. 

Yargulanıp beraat edenlerden Yuvakim efendiye, dağıtılan bazı bildirileri (beyanname) soruyorlar. Yargıç'la Yuvakim Efendi arasındaki konuşma şöyle: 


"Beyannamelerden senin malumatın var mı? 

"Yok efendim. Hatta bana müstantiklikte (sorgu hakimliğinde) sordular. Ben kazanç beyannameleri sandım. 'Beyannamelerim yolundadır" dedim.. 


zehirlendi, komünistler suya zehir atmışlar" diye sokaklara fırlıyor. Şehirde panik havasının yaratılması için bütün noktalar düşünülmüştür. Telefonlar kasten kesiliyor. Arabalar sokaklarda sürekli olarak korna çalıyor. Bazı camilerden de yine sürekli olarak anons yapılıyor: Suya zehir atılmıştır, hiç kimse su içmesin..." 

Bu tahrikler üzerine 56 kişi bastanelere başvurur. Kimsede en küçük bir zehirlenme emaresi görülmez. "Zehir" balonu da istenileni уеппетіѕйг. 

Ата tertipier de bitmemiştir. Bu kez “yangın oyunu" sahneye konur. Bir anda kentin "bitpazarı" olarak bilinen kesiminde yangın çıkar. Yangını söndürmeye çalışan itfaiye görevlileri çeşitli yollardan faşistler tarafından engellenirler. Burada da aynı söylenti yayılmak istenmektedir:"Can mal düşmanı komünnistler, pazarda yansın Çıkardılar.." 


"Komünistlik nedir, bilir misin? 

"Biliyorum ki komünistlik bolşeviklik dedikleri şeydir. Ama bolgeviklik nedir? Onu bilmem. Onu da öbürü kadar bilirim, sözün doğrusu..." (s. 83) 

Yorgi Todorof da kendisine "eğitim çalışması" uygulananlardan biri. Duruşma sonucunda beraat etti. Үюгр! Efendi, yargıca komünistler ve komünizm bakkındakl bilgisini şöyle aktanyor: 

"Ders veriyormuş. Sen de dinliyormuşsun. 

"... Hayır, çok dırdır konuşuyorlardı. Kapital'den bahsettiler." 

“Komünist ne demektir? 

"Bilmiyorum ama pek iyi bir şey olmadığını anlıyorum. Bulgaristan'da bundan çok fenalık olmuştu. 


"Ne gibi bir fenalık? 
"Hapis oluyor, karışıklık filan." 
(5.89) 


SAYGI BORCU 


"1927 Komünist Tevkifatı”, bir dönemi, bu dönemin çalışma güçlüklerini, eksikliklerini ve ihanetlerini anlamada başvurulması gereken bir belge. 

Türkiye'de bugün sosyalist mücadeleyi verenler, diri ama bilinçsiz iosanlara dünkünden daha kolay birşeyler aktarabilenler sayıları hayli az da olsa geçmişte tüm ihanetler, menşevikler, baskılar karşısında yılmadan çalışan işçi sınıfı devrimcilerine çok şey borçiular. Kadrosuzluğun, mevcut kadroların ihaneti- nin üzerine bıkmadan, yılmadan ve daha çok çalışarak yürüyebilenlere, en başta saygı borcu var. 

Bu borç, dahs çok çalışarak, yeni kuşakları eğiterek, bu eğitimde geçmişi eksiği ve fazlası ile amagerçek boyutları ile sergileyerek ödenir. Şatolar kurarak, masallar anlatarak, böbürlenerek de- 


gil. 
İMÇ. 


TEHLİKE BİTMEDİ 


Malatya senaryosu, Elazığ'da şlmdi- 
İlk başarıya ulaşmamış görünmektedir. 

Ancak teblike geçip gitmiş de değildir. Elazığ'ın bugünkü yapısı ve faşistlerin etkinliği, yeni provokasyonlar için elverişli bir ortam oluşturmaktadır. Güvenlik mensupları ile faşist beslemeler arasında yakın ilişkiler bulunmaktadır. 
Pol-Der'li olarak bilinen polisler ise, sir rekli olarak başka illere yollanmaktadırlar. Son olarak, tutuklu bulunan arkadaşlarına yemek götürmekte olan 4 ilerici, faşistler tarafından silahla taranmış, yaralananlar olmuştur. Bu kez saldırganların kimlikleri saptanmış, bu faşistler tutuklanmıştır. Ancak kısa bir süre sonra, mahkemeye bile çıkarılmadan salıverilmişierdir. Emniyet müdürü, AP'll olarak bilinmesine karşın, MHP'lileri, partisinin temel felsefesine uygun olarak sik rekli kollamaktadır. 

Elazığ'dakl diğer bir tehlike de, faşistlerin işçi kesiminde ve esnaflar arasında da diğer kentlerde pek görülmeyen bir etkinilk sağlamış olmalardır. Bundan İki yıl önce İlericilerin gösteri yapabildiği Elazığ'da, ilerici güçlerin dağınıklığından yararlanarak faşlstier adım adını İlerlemeye başlamışlar ve sonunda kenti denetimleri altına almışlardır. Faşist öğrencilerin, işçi ve emekçi kestinde belirli bir ölçüde de olsa etkinlik sağlayabilmeleri, tehlikenin boyutlarını daha da büyütmektedir. 

Kısacası, Elazığ'da "altyapı" vardır, ve Elazığ her an yeni bir Malatya olabi-Ш. 
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Çeşitli 


ülkelerde 


BREZİLYA'DA GENERALLER 
"SEÇİM" YAPIYORLAR 


Brezilya askeri diktatörlüğü ülkenin sahip olduğu kaynaklara rağmen kitlelerin sorunlara çözüm getirebilecek hiçbir gelişme gösteremiyor. Bu durum faşist diktatörlüğe karşı direniş hareketinin yaygınlaşmasına yardımcı olmakta. 
Askeri diktatörlük ise kitleler içinde yaygınlaşan bu hareketliliği istekleri doğrultusunda yönlendirebilmek için yeni girişiml; hde ! koşuyor. Yönetime belirli bir demokratik görünüm verebilmek için bu yıl sonuna doğru ülkede üç ayn seçim yapılacak. 

İlk seçim eyalet yöneticilerinin seci- mi. 1977 yılında parlamento'yı da geçici olarak kapayan kararname ile seçim 


sistemine getirilen değişiklik, bu seçim-- 


leri anlamsız kılmakta. Yürürlükteki sisteme göre eyalet yöneticileri cumhurbaşkanının seçtiği özel seçmenlerce seçilecektir. Bunun, seçimin doğrudan doğruya cumhurbaşkanınca yapılmasın- 
,dan fazla bir farkı yok. İkinci olarak Ekim ayında cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Buna gerçek bir seçim demeğe imkan yok. Seçimlerde muhalif 


С) ANGOLA HALKI CIA 'NIN KANLI 
ELİNİ KIRACAKTIR 


Son günlerde Angola'ya karşı emperyalist güçlerin yerli işbirlikçilerle birlikte düzenledikleri komplolar yoğunluk kazandı. Yine Angola Halk Cumhuriye- 
Ч, ırkçı Güney Afrikadan yönlendirilen sürekli saldırılara hedef olmakta. Portekiz'de bulunan FNLA yöneticisi Daniel Chipenda'nın emperyalist mihrakların desteği ile paralı askerlerden bir ordu oluşturmak için çalışmalarda yaptığı təsbit edildi. 

Geçen hafta eski bir CIA ajanı ve yöneticisinin yayınladığı kitap, Angola'ya karşı düzenlenen bu komplo ve saldınların arkasında hangi güçlerin bulunduğunu bir kez daha ortaya koydu. Eski CIA ajanı John Stockwell yayınladığı kitapta 
1975 yılında Kissinger'in girişimiile Angola halkının mücadelesine müdahale etmek için özel bir vurucu güç oluşturulduğunu açıklıyor. CIA'nın eski yöneticisinin açıklamalan ABD'nin CIA aracılı. 
gıyla FNLA ve UNİT'A'ya bağlı biriikle- 


tAE EE 


adayların çıkmasını önleyecek bir baskı politikası büb'n şiddetiyle sürdürülmekte. Mevcut tek aday da bugünkü başkan Emesto Geisul tarafından “seçilen” general Jao Ruptista Figuelredo. Figuelredo'nun şu andaki görevi Brezilya gizli polisi SNI'nın şefliği. Bu görev daha şimdiden yeni başkan adayının Brezilya balkına nelergetireceğini beli etmeye yeterli. Son günlerde ülke demokratik güçlerinin Brezilya'Da dağıttıkları bildirilerde general Figueiredo'nun Şill'nin katil polis örgütü DİNA ile işbirliği yaparuk ülke dışındaki Brezilyalı ilerici ve demokratlara karşı düzenledikleri katliam planları açıklanıyor. 

Ülke'de yapılacak seçimlerin en önemlisi ve sonuncusu da Kasım ayında yapılacak yasama meclisi seçimleri. Bu seçimlerdi Brezilya halkının bütün baskılara rağmen tek legal muhalefet hareketi MDB'ye oy vererek bu hareketin çoğunluğu almasını sağlamaları beklenmekte. 
Bu nedenle faşist askeri çevreler, büyük ѕеппауе ve emperyalizmin desteği İle МОВ hareketi içerisinde bir bölünme sağlanmaya çalışıyorlar. Bölünme gerçekleşmezse, seçimlerin yapılmasından vazgeçilmesi de büyük bir olasılık 


ri eğlttöği, çarpışmalarda "cephede" bu güçleri "aktif" olarak desteklediği, haberleşme merkezleri kurduğu ve lojistik desteği üstlendiğini ortaya koymakta. 
Yine Stockwell'in açıklamalarına göre paralı askerlerin Kinshasa'da toplanması, eğitilmesi ve Angola'ya uçakla gönderilmesi işinl de CIA üstlenmiş. Bu amaçla paralel bir faaliyet gösteren ırkçı Güney Afrika ile de yakın işbirliği yapıldığı belirtiliyor. FNLA ve UNİTA için CIA'nın gönderdiği 1 milyon 400 bindoların bu hareketierin bozguna uğramaso sonucu Zaire başkanı Mobutu'nun cebine gittiğide açıklamalar arasında yer alıyor. 

Bütün bu açıklamalar birkere daha Angola halkının iç işlerine kimlerin müdahle ettiklerini, Angola halkının bağımsızlık, özgürlük, toplumsal kurtuluş mücadelesine karşı çıktıklarını açıkça or. 
taya koyarak emperyalizmin yürütme ye çalıştığı rezilce propagandayı yerle bir etmektedir. Aynı şekilde emperyalizmin, CIA'nın kuklalannı destekleme- de emperyalizmle ağız birliği eden Mao' cu dış politikanın gerici yüzüde sergilenmektedir. 


Ortak Pazara Doğru mu? 


Asya kıtasında son yıllarda ulusal bağımsızlık ve toplumsal kurtuluş mücadeleleri güçlenmekte, yeni boyutlar kazanmaktadır. Güçletin.bu mücadelelerin geliş doğrultusu olarak ta sosyalizm giderek ön plana çıkmaktadır. Afganistan' daki son gelişmeler son olgunun yeni bir kanıtıdır. 


Bu olgu karşısında emperyalistler ve bölgedeki temsilcileri de yeni girişimlerle bölgedeki egemenlik alanlarını koruyacak, pekiştirecek düzenlemeler arayışlan peşinde koşuyorlar. 


İRAN ŞAHI ZEMİN YOKLUYOR 


Emperyalizmin Asya kıtasında jandarmalık görevini üstlenen İran Şahı'nın son Hindistan gezisinde ortaya attığı görüşler bu tür girişimlere yeni bir örnek oldu. İran Şahı Hindistan'a yaptığı resmi ziyarette genel çizgilerini belirlediği bir “Asya Ortak Pazarı" kurulmasını önererek Hindistan Hükümetinin bu konuda görüşlerini öğrevmek için bir zemin yoklamasında bulundu. Hindistan Başbakanı Desai'nin diplomatik nezaket kurallannın etkisiyle de olsa somut bir görüş belirtmeyerek kesin tavır belirlememesi, İran'ın bu konuda girişimlerine devam etmesi için cesaret verme olarak yorumlanabilir. Nitekim bizzat bazı resmi çevrelerde bile şimdiden karşı tepkiler ortaya atılmaya ve Başbakan Desai eleştirilmeye başlandı. 


HİNDİSTAN'IN ÇIKARLARI 
NEREDE 


Hindistan için ilk bakışta bir "Asya Ortak Pazarı" kurulması düşüncesinin bazı çekici yönlerinin bulunduğu söylenebilir. Bir Ortak Pazar'ın kurulması Hindistan'ın ürettiği malların üye olacak ülkelerin pazarlarına rekabet gücü düşük yeri mallar karşısında tercih edilmesini sağlıyabilir. Karşılıklı olarak yapılacak gümrük indirimleri ile üye ülkeler ihracat ve ithalat olanaklarunı artırabilirler. Ancak böyle bir Ortak Pazarın Hindistan için çok daha fazla ağır basan olumsuz bir yanı vardır. Önerilen "Ortak Pazar" kapalı bir blok niteliği taşımaktadır. Bu olgu Hindistan için çok önem taşıyan birtakım iç vedış siyasal ve ekonomik güçlükler doğmasına yol açacaktır. Herşeyden önce Hindistan'n ihracatının beşte dördü önerilen ortak pazar dışında kalan ülkelere yapılmaktadır. Halen çok büyük ekonomi darboğazlarla karşı karşıya olan Hindistan'ın dış ekonomik ilişkilerinin yapısını bozması önemli olumsuz. sonuçlar doğuracaktır. Ayrıca Dünya Uluslar Topluluğu üyesi diğer Asya ülkeleriyle Hindistan arasında ticari ilişkilerin gelişmesliçin büyük olanaklar oluşmatadır. Sidney'de yapılan 12 
ler konferansında Başbakan Desal bu konuda hoşnutluğunu belirtmiş. Bölge ülkeleri başbakanlar kongeransının ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi- ne yönelik sürekli bir organ niteliği kazanmakta olduğu bir ortamda Hindistan için "Asya Ortak Pazar" adlı bir kapalı kuruluşa dahil olma olumlu sonuçlar getiremeyecektir. 


ASIL AMAÇ 


Diğer taraftan İran'ın birdenbire yaptığı bu önerinin altında yatan amaçların aranınasıda çok önem taşımaktadır. Bülgede emperyalizmin sözcülüğünü yapan İran Şahı'nın öteden beri Asya'da emperyalizmin yayılma çabalarında bir ön- der rolü üstlenmek isteği biliniyor. İran Asya'da bir "Ortak Pazar" kurulmasına öncülük ederek bu kuruluşu bölgede politik nüfuzunu yaymak için bir araç olarak kullanmak istemekte. İran petzol dolarlarına ve silahlanma yanışını hızlandı- 


rarak oluşturduğu ordusunun deniz ve hava kuvvetlerine dayanak bölgede lider- 


liğini gerçekleştinnek istiyor. Ancak Hindistan'ın İran şahının bu emellerine alet olması, büyük insan gücü, ekonomik, bilimsel, teknik potansiyeli ile uluslararası yaşamda saygın bir yer edinebilecekken, İran'ın küçük ortağı rolüne razı olması beklenemez. Aynca son bir nokta olarak İran'ın "Asya Ortak Pazarı" gibi çok yönlü bir uluslararası ekonomik işbirliği kuruluşunu yönetebilecek yetenekte olmadığını da unutmamak gerekiyor. Türkiye ve Pakistan'ın da üye oldukları “Kalkınma için Bölgesel İşbirliği Paktı" (RCD) nın içinde bulunduğu durum ve karşılıklı yardınlaşma ve işbirliğini geliştirmek yerine siyasal nitelikli bir yapı kazunması bu konuda yeterince aydınlatıcıdır. 
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Spor alanları şovenizme kapalıdır 


7 Mayıs Pazar günü televizyoolannın 
başında bulunanlar, TRT'nin hayli 1lginç bazı çırpınışlarına tanık oldular. 


Kameralar, Sofya'dan 74 kilo güreşçimiz Reşit Karabacak ile Sovyet Marta arasındaki güreşi veriyordu. Maçın sonlanna doğru, Karabacak alta düştü. Tuş olmak üzereydi. Ama bizim TRT'ciler de bir Türk güreşçisinin Sovyet rakibine tuş olmasını milyonlarca izleyiciye göstermeyecek kadar "milliyetçi" idiler. 
Yayın birden kesildi. Aynı saatlerde Ankara'da Atatürk Spor Salonunda yapılmakta olan Türkiye - Yunanistan basketbol macına girdi kameralar... 


HERBOYDA ŞOVENİZM 


Ama bir de ne görelim... Yunanlılar potamıza basket üstüne basket atmıyorlar mı? Kameralar burada da umduklarını bulamadılar. Yunanlıların bu derece avantajlı olabilecekleri pek hesap edilmemişti. Balta taşa vurulmuştu. Belki de güreş bitmiştir, düşüncesi ile yeniden Sofya'ya dönüldü. 

Maç bitmiş, Karabacak tuş olmamıştu. 


Ama spora bir şovenizm aracı, insanları insanlara dost değii düşman edilmesine yarayacak bir alan gözü ile bakanlar tuş olmuşlardı. Tuş olanların arasında CHP'li Gençlik ve Spor Bakanı Çakmur' un da bulunduğu daha sonra anlaşıldı. 


Çakmur, maçtan önce ilgililere "eğer Yunanlılara yenilirseniz gözüme görünmeyin” demişti. 


Çakmur'un bu anlayışı, 1972 Münib olimpiyatlarında Yunanlı rakibine yenilen bir güreşçiye "utanmıyor musun kansız" diye bağıran 12 Mart bakanından ne ölçüde farklıdır? 


SAHNEDE MAOCULAR DA VAR 


Spor alanlanndan, salonlardan ve minderlerden hareketle, şovenizmin en pespayesini yapan faşistlere, gericilere, ve dinciiere eklenen, yalnızca TRT ve CHP'nin spor bakanı olmadı. Bu ilginç karma içinde, yer alması gereken bir başka kesim daha yer aldı: Maocular. 


Maocular için de bulunmaz bir nimetti Sofya'daki dünya şampiyonası. 


Sosyalist ülkelerin tüm spor alanları için geçerli olan bilimsel, planlı çalışmasımn ürünlerinin minderlere de yansıması, tüm gericilerle birlikte maocuları da çileden çıkarıyordu. Maocular, güreşe meraklı halkımızın "bam telini" bulduklarını sandılar: "Ruslar yine oyun etmişlerdi. Doping yapmışlardı. Şike yapmışlardı. İşte Ruslar hep böyleydi..." 


Maoculann, Yunanistan maçı dolayısıyla bakan Çakmur'a yüklendikten sonта, aynı şovenizmi sosyalist sisteme karşı güreş minderlerinden hareketle döktürmesi, maoculuğun sahtekar ikiyüzlü, “çift standartlı" malum politikalarını bir kez daha ortaya koyuyordu. 
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ŞOVENİZM, GERÇEKLERİ 
GİZLEMEYE YARAR 


Böylesine bir şovenizm histerisi içinde sözde “tartışma"ya açılan sporumuz, bugün ne durumdadır? 


Bu konu üzerinde gerçek boyutları ile düşünen, kafa yoran pek az kişi vardır. Sporumuz konusundaki gerçeklerin Ikinci plana itilmesinde, boş tartışmalar, şovenizm histerisi ile birlikte başrolü; gizleyicl perde rolünü oyuamaktadır. 


Örnek mi? Sayılamayacak kadar çok. 

Bir Avrupa güreş şampiyonası sonunda tartışılanlara bakalım. Tartışmalarm odak noktasmı neler oluşturuyor? Gazetelere bakmak yeterli: "Güçlü, rakibinin elini ısırdı mı, sırmadı mı"; “Güçlü'ye ihtarı Yunanlı hakem mi verdi, bir başkası mı?", "Yunanlı, Güçlü'yü neden шуф" vb. vb. 


Bir ısırganlıktır gidiyor. Oysa şampiyona sonrasında başantrenör Muharrem Atik, Yunanlı güreşçinin Güçlü'yü sırmadığmı, Güçlü'nün güreş sırasında çenesinden sakatlandığını söylüyordu... 


Ama uluslar arasındaki düşmanlığı körüklemeyi, şoven histeriyi parlatmayı başlıca uğraş haline getiren Babıali'nin boyalı basını, olayı birinci sayfaya çıkarmıştı bile: "Yunanlı, bizi yenemeyince ısırmıştı” Gazete, Güçlü'ye bir de tavsiyede bulunuyordu: "Kuduz aşısı ol.." 


GERÇEKLER NELER? 


Evet, kimin kimi ısırdığı tartışılıyordu, ama temel gerçekler hiç mi biç tartışılnuyordu. 


Örneğin; tüm karşılaşmalara yıllardır aynı takımla çıkıldığını, bu klasik tertibin dışında hiçbir yeni güreşçi yetişmediğini kimse tartışıyor mu? 


Kabiliyetleri ortaya çıkan, üstelik de spor yaşanılarının son günlerinde olan bir Vehbi Akdağ'ın, bir Mehmet Uzun' 
un her şampiyonada güreştirilmesinde israr ediliyor da neden önlerinde daha spor yapabilecek en az 10 yıl bulunan gençlere deneyim kazanmaları Için şans tanınmıyor? 


Bugline kadar, liselerden, yüksek okullardan, ülkemizin çeşitli Шегіпдеп kaç yeni güreşçi yetiştirdik? Bu sporun ülkeye yayılmasında başlıca unsur olan tesis sorununa ne kadar eğlilebildik? 


Hadi, diyelim ki bunlar "başka" sorunlar. Diyelim kl, “güreş bizim ata sporumuz" Diyelim ki, yıllar önce olimplyat ve dünya şampiyonları çıkarırken tesie mi vardı, “bilimsel çalışma" mı vardı? 


Böyleleri için başka sorular da var: 

Minderde güreşçilerimizin hangi oyunlarını gördünüz ? Tek dalıp arkaya dolanarak puan almanın dışında, salto atan, künde dolduran, çırpma yapan, tek kol kapan, burgu alan rakibini yere indirdikter? sonra yeniden oyun yapıp 


RETLE KARŞILANDI. 


puan alabilen kaç güreşçimizi gördünüz? 

Sorunun temeli burada yatıyor. Çogu kişi "güreşimizin gerilediğini"' söyler. 
Doğru değil bu. Aslında güreşimiz gerilemedi. Diğer uluslar biltmsel spor ро. 
litikası İle güreşte de ilerlediler. Biz 15е yerimizde saydık. Eskiden dünyada оyun bilen, oyun yaparak güreş alabilen pek az ulus vardı. 2. Оілуа savaşmdan çıkan bir Avrupa'nın, harap bir kıtanın üstelik güreş bilmeyen pehlivanların, yıllarca yerden yere vurarak kendimizi avuttuk, 

Oysa bugün, diğer uluslarda güreşi öğrendiler. Saltonun, kündenin, tek ko- 


BURJUVAZİNİN KÖRÜKLEDİĞİ ŞOVENİZM DALGALARI, SPOR ALA-NINDA DA YANSIMASINI BULUYOR. GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SPOR OLAYLARI, BOYÜK BURJUVAZİNİN SÜDÜMÜNDEKİ BOYÜK BASININ BU OLAYLARIN ÜZERİNE NASIL GİTTİĞİNİ GÖSTERMEDE İYİ ÖR-NEKLER SUNDU. GÜREŞTEN BASKETBOLA KADAR, HER ALANDA KABA BİR ŞOVENİZMİN ARACI YAPILMAK İSTENDİ SPOR. İŞİN İL-GİNÇ BİR YANI DA CHP'Lİ GENÇLİK VE SPOR BAKANININ DA BU HA-VAYA KENDİNİ KAPTIRIP "YUNANLILARIN MUTLAKA YENİLMELERİ-NE"ÖZELBİR ÖZEN GÖSTERMESİ İDİ. GOREŞTEKİ “KİM KİMİ ISIRDI" TARTIŞMALARINA EKLENEN ÇAKMUR'UN BU TUTUMU, SPORUN GERÇEK ANLAMI VE İÇERİĞİNİ KAVRAYANLAR TARAFINDAN HAYlun, burgunun ne olduğunu onlar da biliyorlar artık. Ve bu alanda bize aşık attırmıyorlar. “Bizim zamanınuzda neler vardı" diyen eski pehlivanlarınuz, bilimsel çalışmaya burun kıvıran eski "usta" larımız, şunu unutmasmlar ki, aynı $еkilde bugün mindere çıkabilseler, altm madalyaya ulaşabliecek pek az kiçi cıkar aralarından. 


Temeldeki gerçekler, bir şovenizın perdesi Пе örtildüğü sürece, güreşte olsun, diğerlerinde olsun, bir adım atabikmemiz olanaksız. Bunu herkesin böyle bilmesi gerekiyor. 


TRT HABER MERKEZİNDE “ECEVİT ÇIKARTMASI” 


TRT Haber Merkezi, geçtiğimiz hafta, Ecevit'in Federal Almanya ve İngik tere gezisi nedeniyle karıştı. "Ecevit'in hatıra deferi haber bültenleri"'ni doldurabilmek için gezi, beş altı kişilik ekiplerce izlenecekti. Ekiplerin, muhabirler ve kameramanlardan oluşması gerekiyordu. Ecevit'i Ankara'da ya da İstan. 
bul'da, doğu İllerindeizleyen onlardı. 
Ama söz konusu olan, Ecevit'le, hem de ggüzel bir yurtdışı yolcuhıkta birlikte olmak olunca iş değiş. Taze ve hızlı CHP'li yöneticiler "hizmet aşkıyla" yanarak Federal Almanya'nın yolunu tuttular. Her ne kadar görevleri değilse de muhabirlik yapmaya hazı yöneticilerin yam sıra, bir senedir hiçbir işe gitmeyen bazı "ayrıcalıklı" kameramanlar da ekibe dahil edildi. Asıl gitmesi gerekenlerse, “kıdemsiz"' oldukları gerekçesiyle gönderilmedi. Haftanın her günü ve en az 9-10 saat kamerayı sırtlayıp toplantıdan toplatıya, olaydan olaya koşuşturulan kameramanlann kıdemsiz olduğu yeni akıllarına gelmişti. 
Hoş, akıllarına gelse de örneğin bir Malatya olayını da kıdemlileri gönderecek değillerdi ya! о 

Aslında son olay, TRT Haber Merkezi'ndeki gelişmelerin bir özeti niteliğindeydi. Haber Merkezi'nin yöneticileri, her gün milyonlarca kişiye yansıttıkları haberleri hazırlarken yaptıklarından farklı birşey yapnuyorlardı. Türkiye Odalar Birliği'nde bir toplantı olduğu 

zaman nedense hep Birlik Başkanı'nın odasında hazır bulunan TV Haberleri müdürü Özden Vardan gitmeyecekti de kim gidecekti geziye? Ankara Sanayi Odası'ndan sık sık "özel haber" üreten yada üretilmesine yardımcı olan bir Mehmet Bican gitmeyecekti de kim gidecekti geziye? 

TRT Haber Merkezi, özellikle son aylarda iki şeye kulak verir olmuştu. Ecevit'in ve Türkeş'in demeçlerine. İlki, CHP'liliğin gereğiy-> İkincislyse "tarafazlığın". Çok tarafsız yöneticiler, bunu kanıtlamak için olsa gerek, Türkeş'in her basın toplantısını sesli olarak ve 


uzun uzadıya yayınlatıyordu. Öte yandan, bir CHP'linin başına ne gelirse gelsin haber oluyordu da, örneğin Türkiye İşçi Partisi'nin Ankara'da Altındağ ilçe binası neredeyse tümüyle ortadan kaldırılıyordu da "haber değeri" bulunmuyordu. 


“AMA ONLAR СОСО BİR SINIF" 


TRT Haber Merkezi'nde, Sanayi ve tcaret odalarmın, işveren sendikaları konfederasyonunun haberlerinin neden bu kadar sık ve çok yer aldığı sorulunca bir "yetkili" şöyle demişti: "Onlar bir sınıfı temsil ediyor". Başka bir sınıfı temsil edenler hatırlatıldığında ise yanıtı bu kez şöyle olmuştu: "İyi ama onlar güçlü bir sınıf.."" TRT Haber Merkezi yöneticilerinin felsefesi buydu işti. CHP iktidarda olduğu için, sermaye "güçlü bir sın" olduğu için, MHP'de "adamı korkuttuğu" için haberleri verilir.. TRT Haber Merkezi'nde orman yasası işliyordu açıkçası. Kim güçlüyse o kazanıyordu. 


TRT Haber Merkezi'nde "Каzandığına"'en iyi örmek de, Türkeş'in body-guard'lığını yaptığı çok kişi tarafından bilinen en iyi bildiği iş MHP'niçı propagandasını yapmak olan kameraman Hanefi Savrun'un görevden alınmasında yaşanmıştı. Hanefi Savrun, bir bakanın basın toplantısına, görev ve yetkilerinin dışına çıkarak neredeyse "'hakaret" anlamında bir soru sorduğunda görevden alınması gerekmişti. TRT Haber Merkezi çalışanlarının büyük tepkisi ve CHP'nin dolaylı baskı sonucu görevden almak zorunda kalmışlardı. Ama çok ilginç bir gerekçeyle: kameramanlak stajim yapmadığı gerekçesiyle. Oysa bu gerekçe kullanıldığında Savrun, aylardır kameramanlık yapıyordu. Kameramanlık yapmasına aynı yöneticiler tarafından, yönetmeliğe aykırı olduğu halde izin verilmişti. Yönetmeliğe aykırı işleyiş, ancak bir gerekçe bulmak zorunda Каі zaman önlenebilmişti. 


İNCE OYUN 


tüm geçmişine ütiçlik gösteriyordu. 
Bu kişi şimdi belki de TİP'e yaptık- 


YAŞAYARAK ÖĞRENİLİYOR 


Karataş döneminde baskılara, günün birinde CHP iktidara gelince yöneticilerin değişeceği umuduyla direnen TRT Haber Merkezi çalışanları bugü" hemen hemen aynı kişilerin, aynı yöneticilerin baskısını yaşıyor. Haksızlığına tanık oluyor. Üstelik, bu kişilerin aynı zamanda CHP'li olduğunu öğreniyor. Dün MC adına yapılanların, bugün CHP adına yapıldığını görüyor. Dün Demirel'in haberini iyi yazmadı, Glmini iyi çekmedi diye azarlananlar, bugün Ecevit'in haberini iyi yazmadı, #imini iyi çekmedi diye azarlanıyor, uyarılıyor. 

"Kıdemsiz" oldukları için yurtdışı gezileri izlemeye "layık görülmeyen" kameramanlar bugün hasta. Tümü de rapor aldı. Türkiye'de memurların görüşlerini açıklama, grevli toplu sözleşmeli sendika hakları Henüz olmadığı için bugün hasta olan kameramanlar, günün birinde kuşkusuz iyileşecekler. 


cem yayınevi 


larının ödülü olarak İçişleri Bakanlığına getirildi. Zaman zaman demeçlerini din- а ledikçe geçmişi anımsamak geliyor; yüne? 
"Ав: sağa da, aşırısolada -Faşizme de, komünizme de karşı" olduğunu sik sik tekrarlıyor. Son demecinde; amacından sapmış polisderneklerinin kapatılacağınısöylüyor. Bizim bildiğimiz polisin gerçek demokratik, ekonomik temsilciliğiniyapan POL-DER vardır. Bunun yanısıra paravan olarak kurulmuş ve örgüt olarak yaşam şansı olmayan gerici PO- 
LENS ve faşist POL-BİR gibi maşa dernekler vardır. Bunlar kapatılmasa da zaten bir varlık gösteremiyecektir. Ama POL-DER gelişip, çağdaş bir doğrultu- da büyüyecektir. Kapatılınca burjuvazininiki başlı yararı var: Polisin ekonomik ve demokratik hareketi kesintiye uğrayacak ve bir de gerici polis derneklerinin hezimeti ve gerçek yüzü tam anlamıyla ortaya çıkmamış olacaktır. 

MSP politik yaşamından silinmek üzereyken onun hakkında soruşturmalar, sonra da özel yasalarçıkarıp güncel duruma getirme taktiği teokratik gelişmenin korkusundan değildi. Bu, gelişip biiyümekte olan sosyalist harekete ve politik örgütü TİP'e hazırlanmış bir tuzaktır. 

Bu tuzaklar şimdi POL-DER'e karşı POL-BİR, sonra TJB-DER'e karşı Ül-Rü-Bir, TÜM-DER'e karşı Ulkü-Der ve diğer ilerici gençlik örgütlerine karşı da Ülkü Ocakları şeklinde gerçekleştirilecektir. 

Yeni bir küçük 12 Mart yaşıyoruz gibi... 


12 Mart Türkiye siyasal hayatında 
çokyönlü geri bir değişim olgusudur. 
Anayasasından tut da tüm kurumlara ve toplumsal yaşama kadar kötü etkisi bulaşmıştır. Bunlar ayrı ayrı irdelenme- ye değer. Ancak biz 12 Mart'la devam edip gelen bir ince taktiği ele alalım: Demokratik, ilerici ve sosyalist örgütlerin kapatılması. 

TİP, TOS bunların en belirgin örneğidir. Ancak burjuvazi bunu "meşru" gösterebilmek için ilerici örgütlerin yanında bir de ömrünü doldurmuş, artık yaşama şansı bitmiş gerici bir örgütü de katarak; "Bir sizden, bir bizden -aşırı sağa da aşırı sola da" demogojisi ile kitleleri kandırmaya çalışır. 

Tüm sapmalardan arınıp işçi sınıfının gerçek partisi olma rayına oturan ve gelişip büyümesi için engellerden sıyrılan TİP kapatılırken göz boyamak için bunun yanısıra çağdışı ve yaşama çansı olmayan teokratik bir parti (MNP) de kapatıldı. Bunun gerçekten "'danışıkи döğüş" olduğu TİP yöneticilerinin sıkıyönetim mahkemelerinde ağır cezalarla yargılanırken, gerici MNP yöneticilerinin yurt dışına turistik gezi yapmaya gönderilmesinden belliydi. 

Bir diğer tipik örneği de o zaman Eskişehir'de yaşandı. Sıkıyönetim komutanı İrfan Özaydınlı idi. Burjuvazi bu zatı o zaman gericilere karşı giriştiği "'ilerici" tavrı ile tanıttı kamuoyuna. Oysa bu komutanın Eskişehir'de en büyük uğraşı TİP'lilere harşı oldu. Gericilerin güncel eylemlerine değinirken, TİP'lilerin "'maa-hable şamil olmak üzere" başlangıcından ve iğneden ipliğe kadar 


kemal özer. 
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KISA BiR SÜRE ÖNCE KURULAN “GENÇ ÖNCÜ” ÖRGÜTÜ, KURULUSUNDAN BU YANA HIZLI BiR GELİŞME GÖSTERDİ. ÖRGÜTÜN KURULUŞ AMAÇLARI VE GÖ-REVLERi, YÜRÜYÜŞ'ÜN ÖNCEKİ SAYILARINDA ÖRGÜT GENEL BASKANI AB-DURRAHMAN ATALAY iLE YAPILAN BiR SÖYLEŞİDE DiLE GETİRiLMiŞTI.YÜRÜ.- 


YÜS MUHABİRİ "СЕ| 
GiSi iLE iLGiLi OLARAK, ABDURRAHMAN ATALAY iLE GÖRÜŞTÜ. ATALAY, DER-GiLERiNiN iŞLEVi, YÖNELECEĞİ ALANLAR VB. GiBi KONULARDA YÜRÜYÜŞ'ÜN SORULARINI ŞÖYLE YANITLADI. 


SORU: Gençlik kesimine yönelik olarak bugiine kadar çıkan ve çıkmakta olan yayınların kısa bir değerlendirmesini yaparmısınız? Hangi yanlışlıkları yada eksiklikleri var? 


Günümüzde ilerici basının ilan köşelerinde ve şehirlerin meydan ve duvarlarında yeni çıkan veya çıkacak olan çeşitli dergilerin duyurularına rastlamak olagan hale geldi. Özellikle gençliğe yönelik olarak çıkan yayınlarda tam bir hareketlilik vardır. Bir dergi yayına başlıyor, diğeri son veriyor. Gençlik içinde örgütsel dağınıklığın var olduğu gerçeği belirli ölçülerde yayın konusundaki bu hareketliliği açıklamaya yeterli. Çün kü bugiin sol hareket içinde yer almaya çalışan gruplar, (siyasi çizgi) hüviyetlerinin tescilini bir yayın organı çıkarmakta görmekteler. "Önce ayrılıklarımızı belirleyelim, sonra ortak noktalar bulmaya çalışırız" diye ortaya çıkan her yeni kümeleşme işe bir yayın organıyla başlıyor. "Siyasi çizgi"lerinin adı da çıkardıkları bu derginin adı oluyor. Yayın organlarında di- ger grupların niçin yanlış oldukları çarşaf çarşaf "епgin" teorik araştırmalar yoluyla ortaya seriliyor. Üniversite kantinlerindeki yada forumlardaki "ideolojik" tartışmalar, bu tartışmalar düzeyini ve dilini pek aşmaksızın seriler halinde bu dergilerde yer alıyor. 

Çeşitli sapkın akımlar için en verimli alanın gençlik ve özellikle öğrenci gençlik olduğu günümüzde tartışılmaz bir gerçek. Durum böyle olunca işçi sınıfına ters akımların gençliğe yönelik olarak çıkardıklart yayın organlarıyla "siyasi çizgilerine" adını veren yayın organları da hem içerikleri hem deyazı üslupları açısından içiçe geçiyor. Bu konuda ilginç örnekler verilebilir. Örneğin, önceleri gençlik dergisi adıyla ortaya çıkan bir siyasi kümeleşme "'kendilerinin sadece gençliği hedef aldıkları ve diğer kesimlere yönelmedikleri"' eleştirisi ile karşılaştığında yayın organlarının içeriğini pek değiştirmeye ihtiyaç duymadan "'gençlik" ismini kaldırarak bu eleştiriye "cevap vermiş" oluyor. 

Böylesi yayın organlarının hem gençliğ& yönelik olarak çıkması ve hem de "siyasi çizgiye" adını veriyor olması birçok yanlışlıkları da beraberinde getiriyor. Gençliği antifaşist anti-emperyalist bilinçlendirme uğraşı ve buna bağlı olarak gençliğin somut sorunlarıyla ilgilenme, yol gösterici olma, ve araştırıcı 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olma uğraşı geri planda kalıyor, ya da hiç yer almıyor. Yapılanlar ise özellikle öğrenci hareketi içerisinde yapılan tartışmalara kendi görüşlerinin nasıl yaklaş tığını çarşaf çarşaf sergilemek oluyor. Sonuçta bir yanda "siyasi çizgiler" arası tartışma dil ve yöntemi- ni kapmış dar bir gevezeler grubu, diğer tarafta ise sola sempati duyan fakat böylesi tartışmalara ilgi duymayan oldukça geniş bir kesim ortaya çıkıyor. Böylesi bir durumun gençlik örgütlenmesini ve anti-faşist bilinçlenmeyi ne derece tahrip ettiği bugün çok açık bir şekilde gözlemlenmektedir. 

Gençliğe yönelik olarak çıkan yayın organlarının tümünü yukarda belirttiğimiz çerçeve içinde ele almak doğru olmaz. Gençliğin somut sorunlarına eğilen, yol gösterici olan veya olmaya çalışân gençlik dergilerini gözlemlemeK miznkün. Ancak bu kesimde de diğer bir yanlış uç karşımıza çıkıyor. Sadece dünya ve Türkiye gençliğinden haber vermek, çevrede oluşan olayları anlatmak, bilgilendirmek, fakat gençliğin ideolojik olarak yetişkinliğinin sağlanması yönünde hiçbir çaba göstermemek. Sadece haber ve bilgilendirme yazılarının var olduğu bir gençlik dergisinin sosyalizmi öğrenmek isteyen oldukça geniş bir gençlik kesimini doyurmayacağı da açıktır. 


SORU: Büyük ve önemli bir potansiyel oluşturan ama ideolojik planda büyük bir yetersizlik içinde bulunan gençlik kesiminin eğitiminde, yetiştirilmesinde derginizin katkıları ne olabilecektir? Bunları nasıl gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz? 


- Yayın organımızda gençliğin ideolojik olarak yetişkinliğinin sağlanması tek düze bir eğitim sorunu olarak ele alınmayacaktır. Bilimsel sosyalist hareketin gençlik içindeki Sesi olmanın gereği yerine getirilecektir. Bilimsel sosyalizmin genel ilkeleri geniş gençlik kesimlerine kavratılmaya çalışılacaktır. Gençlik içinde boy gösteren, işçi sınıfına ters sapkın akımların ideolojik açmazları hem teorik olarak ve hem de olay olay ortaya dökülecek ama bununla sınırh kalınmayacaktır. Geniş genç yığınların her gün karşılaştığı sorunlar bu konularda araştırıcı olunacak ve çözüm önerileri geliştirilecektir. Genç işçilerin köyliğeri ve emekçilerin ve öğrencilerin tüm ekonomik-demokratik 


ve akademik taleplerinin yılmaz savunucusu olunacaktır. 

Yayın organımız bugün faşist ve gerici güçlerin yaygınlaştırmaya çalıştığı anti-komünist kampanya- nın etkisizleştirilmesini de başta gelen görevlerden biri olarak görmektedir. Kapitalizmin gençlik için işsizlik, yoksulluk, baskı ve ölüm, sosyalizmin ise kurtuluş olduğu som t örneklerle açıklanacaktır. Sosyalist sistemin, emperyalist-kapitalist sistem karşısındaki hayatın her alanında ortaya çıkan üstünlüğü gözler önüne serilmeye çalışılacaktır. м 

Gençliğin çok büyük bir kesiminin ilgi duyduğu spor, kültür ve sanat alanında da dergimizde geniş yer ayrılacaktır. Bu alanlarda ortaya çıkan burjuva yozlaştırmalarıyla mansız mücadele verilecek, sosyalist kültür, spor ve sanat anlayışı çeşitli örneklerle geliştirilecek, yol gösterici ve önerici olacaktır. 

SORU: Gençlik kesiminde geçmişin, özellikle 1961-71 döneminin öneminin değerlendirilmesinde hangi uçlar, hangi yanıltmacalar ön plana çıkıyor? 
Dergi bunlara nasıl bir çerçeve içinde yaklasacaktır? 

Bugün gençlik içinde gözlenen en büyük eksikliklerden biri de geçmiş dönemin özellikle 1961-71 döneminin bilinmemesidir. İlerici gençlik hareketini bugün özellikle 12 Mart faşist dönemi sonrası gençliği oluşturmaktadır. Bu anlamda 1971 öncesi gençlik hareketleriyle bugün arasında bir boşluk söz konusudur. | İşçi sınıfına ters akımlar, özellikle goşizm ve maoculuk bu boşluğu ve geçmiş konusundaki bilgi eksikliği- | ni uzun süredir çarpıtarak kullanmaktadırlar. Hemen her konuşma ve yazılarında "şanlı 71 direnişlerinden", "revizyonistlerin 12 Mart'taki teslimiyetçiliklerinden" ve buna benzer birçok şeylerden söz etmektedirler. Doğruyu söylemek gerekirse, bu çarpıtmalar ilerici gençlik kesimi üzerinde hayli etkili olmuştur. Goşizm ve maoculuk geniş gençlik kesimlerini etkilemede sürekli bu yöntemi kullanmaktadır. Bu silah ellerinden alınacaktır. 1961-71 dönemi hakkında sosyalistlerin söyleyeceği çok şey vardır. Sosyalizmin üzerindeki yıllar süren yasağın kaldırılmasında antiemperyalist, anti-faşist bilincin geniş işçi ve ermeekçi sınıflar *yaygınlaştırılmasına işçi sınıfının politik hareketinin yanında ve ön saflarda mücadele veren sosyalist gençlerin söyleyeceği çok şey vardır. 61-71 dönemi hakkında bunlar söylenecektir. Dergimiz bu konuya özel bir önem vermektedir. 61-71 dönemi genç- li hareketleri olay olay hatta kişi kişi incelenecektir. 
Bu incelemeye gençlik hareketlerinin genel bir teorik değerlendirmesiyle başlanacaktır. 

Görüldüğü üzere sıraladığmız kadarıyla bile yayın organımızın içeriği bugün yayınlanmakta olanlardan farklılıklâr göstermektedir. Bu farklılığın en temel | nedeni yayın organımızın bir "siyasi çizginin" sesi değil işçi sınıfının politik hareketi yolunda yiriiyen gençliğin sesi olmasıdır. Bu örgütlenme gelişip güçlendikçe, yaygınlaştıkça bu ses daha gür ve daha etkileyici olacaktır. 
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